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Heeft iedereen een fijne vakantie gehad? Het is zo voorbij die mooie zomer, voor je het
weet hebben we onze dikke truien weer aan! De ‘grafisch ontwerper’ van onze redactie,
Janine, weet daar alles van. Bij het afronden van dit Kroaieblaedje is ze namelijk bij een
zwangerschap van 33 weken bevallen van hun eerste zoontje Tom! Eigenlijk hadden we
een prijsvraag gemaakt en konden jullie raden op welke datum hij geboren zou worden.

Maar net voordat deze editie naar de drukker onderweg was, werd Tom ineens
geboren! Totdat de kleine man groot en zelfstandig genoeg is, verblijven ze in het

Ziekenhuis in Dirksland.

Verder hopen we dat Sinterklaas ook dit jaar Oosterland niet voorbij gaat. En daarna
gaan we de kerstballen alweer tevoorschijn halen. Ook de Oranjevereniging is alweer
aan het brainstormen over een leuke kerst-activiteit voor het dorp. Houd hiervoor de
Facebookpagina van de Oranjevereniging én uw brievenbus in de gaten! Voor je het
weet is 2024 alweer voorbij en beginnen we al aan een nieuw jaar... We wensen jullie
allemaal dus ook alvast maar een fijn uiteinde en een liefdevol en gezond 2025, want

het volgende Kroaieblaedje komt weer uit in januari van het nieuwe jaar!

In het laatste weekend van oktober gaat de klok
een uur terug. Houden jullie er rekening mee? 





Iedereen denkt dat spruitjes een oer-Hollandse groente is, maar om eerlijk te zijn komen de spruitjes
oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. De afgelopen eeuwen zijn ze richting Nederland gekomen.

Dat is zo lang geleden gebeurd dat we er geen weet meer van hebben. Dus zeggen we volmondig: ja,
spruitjes zijn een lekkere traditionele Nederlandse groente die we vooral in de winter eten. En ze zijn ook

nog heel gezond, ze zitten onder andere boordevol vitamines C en B6, Kalium en vezeltjes. 
Een zak spruitjes is snel gehaald bij de COOP in ons eigen dorp of Arco Pieper in Nieuwerkerk, maar waar
halen zij de spruiten vandaan? Ik heb mijn licht eens opgestoken bij Ina en Huib Koppert, ook wel bekend

als de spruitjesboer en boerin van Oosterland.

Wat je nog niet wist over spruitjes

Huib is een echte Oosterlander die van huis uit al bekend was met het boerenbedrijf. Ina groeide op in
Lunteren, maar verruilde de Veluwse zandgronden voor de Zeeuwse klei nadat ze Huib tegenkwam.

Samen runnen ze het bedrijf en de opvoeding van hun vier tieners. En we kennen Ina natuurlijk ook van
de dorpsraad waar ze als secretaresse de correspondentie verzorgt.

In Nederland zijn ongeveer 50 spruitentelers, bijna in elke provincie van het land worden wel spruitjes
verbouwd. Huib rolde de spruitjesteelt in toen hij na school ging werken bij een spruitjesteler in

Dreischor. Dat heeft hij ongeveer 12 jaar gedaan en toen is hij voor zichzelf begonnen op 13 hectare
grond vlakbij Oosterland. 

Inmiddels teelt het bedrijf ruim 50 hectare spruiten. Je kunt 3 jaar lang spruitjes verbouwen op het land,
maar dan moet er een ander gewas op, doe je dat niet dan ga je het wel merken in de opbrengst.

Het verhaal van Huib en Ina Koppert

Sommige gewassen kun je ter plekke zaaien, bijvoorbeeld de graangewassen en suikerbieten. Maar de
spruitjes worden in kassen gezaaid en opgekweekt, waarna Huib de kleine plantjesmet een speciale
spruitenplanter uitplant op zijn land. Je bent wel erg afhankelijk van het weer, dit jaar viel er erg veel
regen in het voorjaar en dan kun je niet het land op om de plantjes te zetten. Maar het is toch goed

gekomen en de planten staan er nu goed voor. De kleine spruitjes zijn zich al aan het ontwikkelen maar
ze hebben nog enige tijd nodig voordat ze geoogst worden. Dat gebeurt vanaf september.

Dat oogsten gaat met een speciale machine die met een vaartje van 0,3 km/uur over het veld rijdt. De
stevige stammen van de plant worden van onder afgezaagd, de spruitjes worden er afgeritst en

opgevangen, blad en stam blijven achter op het land. Dan moeten de spruiten gesorteerd worden. Eerst
bracht Huib ze naar een teler in Dreischor maar in 2011 bouwden de Kopperts een loods bij hun

boerderij waar ze nu de oogstsorteren. Wel zo makkelijk dat je het op loopafstand van je huis kan doen.
De geoogste spruiten worden in de sorteerloods goed nagekeken met een camera. Wordt een slecht
spruitje gezien door de camera? Dan wordt die met een puf lucht weggeschoten zodat het de andere

spruiten niet kan bederven. 
De spruitjes gaan niet rechtstreeks naar de lokale winkels, maar naar groothandels. De spruitjes worden

gesorteerd naar maat, de meeste kleinsten en middelgrote blijven in Nederlanden België, de grootste
maat vindt zijn weg naar de Duitse keukens.

Spruitenplukker



• Spruitjes eigenlijk bloemknoppen zijn? Wanneer je de plant laat staan, dan komen er in het voorjaar
mooie gele bloemen in waar de bijen erg van genieten.

• De spruitjes van vroeger echt bitter van smaak waren, maar de rassen van tegenwoordig heel anders van
smaak zijn?

• De Kopperts dit seizoen acht(!) rassen spruiten telen? Twee hiervan kunnen goed tegen lichte vorst en
worden in januari/februari geoogst.

• Er best smaakverschil is tussen die rassen, maar in de winkel een spruit een spruit is?
• Je van een hectare wel tussen 15.000 en 20.000 zakjes spruiten kunt oogsten? Gelukkig bestaan er nu

speciale oogstmachines die dit werk doen.
• Sommige rassen handmatig worden getopt? (zie foto hieronder) Dan groeit de plant niet meer door,

maar gaat al de energie in de spruitjes zitten die daardoor groter worden. Maar wat een werk zeg!

• De spruitjes die niet aan de eisen voldoen als koeienvoer gebruikt worden? De koeien krijgen er meer
eetlust van en het eiwitgehalte van de melk gaat omhoog.

Wist je dat..

De Kopperts eten wekelijks wel een maaltijd met spruitjes. Saai? Welnee, want Ina heeft hele leuke
recepten om ze klaar te maken, Hieronder staat eentje die een favoriet van de familie is.

Benodigdheden:
• 100 gram boter
• Scheut olijfolie

• ½ eetlepel kurkuma
• 1 eetlepel bakgember of 

1 stuk gemberwortel van 1cm, fijngehakt
• 700 gram spruiten

• 1 liter rundvlees of groentebouillon
• Spekblokjes

• Croutons
• 2 teentjes knoflook fijngehakt

Bereiding:
Olie en boter laten bruisen.

Voeg toe: knoflook, gember en kurkuma
Spruitjes even mee laten smoren

Bouillon erbij, 15-20 minuten laten koken tot de spruiten gaar zijn.
Met de staafmixer het geheel tot een gladde soep maken.

Naar smaak zout en peper toevoegen.
Serveren met de uitgebakken spekjes, croutons of een lekker brood uit de oven.

Recept spruitensoep

Eet smakelijk!



Recept van een van onze lezers
Een nieuw rubriek in ons dorpskrantje; recepten ingestuurd door onze lezers. In onze vorige
editie kon je het recept vinden van een lekkere Italiaanse Pasta. Dit keer staat er een Zeeuws

recept voor u klaar. Ingestuurd door Colinda Blankert. 

Meng de bloem, gist, het zout en de suiker goed door elkaar in een schaal of kom.
Voeg het ei en de roomboter toe.
Mix de ingrediënten goed met de hand of met een elektrische mixer en voeg beetje
bij beetje de lauwe melk toe.
Kneed het mengsel in ongeveer 10 minuten tot een mooie gladde deegbal.
Laat de deegbal een half uurtje rusten.
Meng ondertussen de donkerbruine basterdsuiker met de kaneel.
Verdeel het deeg in 4 stukken, waarna je ieder stuk vervolgens weer in 5 stukken
verdeelt zodat er 20 kleine stukjes deeg ontstaan. 
Rol ieder stuk door het suiker/kaneel mengsel.
Maak hier een lange sliert van.
Draai de sliert tot een bolusvorm.
Leg op een bakplaat een vel bakpapier en leg hierop de bolus. Herhaal dit tot het
deeg op is.
Strooi eventueel nog wat suiker/kaneel mengsel er over heen.
Laat het op een warme plek nog 15 minuten rijzen.
Bak de bolussen 10 minuten in de oven op 200 graden en genieten maar!

500 gr bloem 
1 ei
7 gr zout
1 zakje droge gist
2 dl lauwe melk 
10 gr kristalsuiker 
25 gr roomboter 
250 gr donkerbruine basterdsuiker 
2 eetlepels kaneel 
 

Benodigdheden 

Bereidingswijze 

Heeft u ook een heerlijk (familie)recept die u graag wilt delen? Laat het ons
weten! Mail het recept naar kroaieblad@gmail.com of laat het achter bij Ankie’s

Kadoshop en wie weet smullen onze dorpsgenoten binnenkort van uw recept!

Wist u dat..
..de naam ‘Bolus’ weer is afgeleid van het Spaanse
bollo dat 'fijn broodje' betekent?

..de bolus wordt gezien als van origine Joods en
door Joden over grote delen van de wereld is
verspreid?

..in Zeeland de bolus voor het eerst werd
gebakken in de eerste helft van de 17e eeuw?

..onze Bakker Bouman in meerdere Prijzen heeft
gewonnen met zijn Bolussen? In 2002 & 2006 stond hij
op de 3e plaats, in 2009 de 5e plaats, 2012 & 2018 de
4e plaats, 2013 de 2e plaats 

..er ook zelfs het predicaat GOUD is behaald in april
2022 voor de bolussen en gevulde bolussen van
bakker Bouman?



Even voorstellen! Ik ben Astrid Kruf, In 2014 begonnen met de Zumbalessen in Oosterland. Alweer 10
jaar inmiddels dus! 

Na het behalen van mijn Zumba licentie om les te mogen geven kwam (via mijn moeder) mij ter ore
dat er nog geen dans-fitness activiteit was in Oosterland. Zo ben ik destijds mijn allereerste lessen

gestart in de Oosterhof.
 

Inmiddels zijn we uitgegroeid naar een groep van zo’n 25 personen. Een heel gevarieerd geheel. Er
zijn mensen die er vanaf het begin af aan op zitten, maar ook mensen die net begonnen zijn, alle

leeftijden doen mee, wel of geen dansachtergrond, de groep is heel divers.
 

Ik kom zelf uit Halsteren maar ik rijd nog steeds met veel plezier iedere dinsdag naar de Zumba in
Oosterland.

 
De sfeer is er altijd gezellig, laagdrempelig en iedereen voelt zich op zijn gemak. Je kunt en mag

gewoon meedoen op je eigen niveau en manier, dat spreekt de mensen aan merk ik.
De zaal in de Oosterhof is perfect voor de Zumba en reken ik tot mijn lievelingszaal om er les te

mogen geven.
 

Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Dus heb je zin kom gerust eens vrijblijvend meedoen! Voor
meer informatie, zie de flyer in dit Kroaieblaedje!

Nu ook in Oosterland; een gezellige dans-fitnessactiviteit op de dinsdagavond.

De zomer is weer voorbij…… maar de bingo avonden zijn weer begonnen!
Elke derde vrijdagavond van de maand in de Oosterhof, vanaf half acht. 

Het kost 18 euro en daar kun je acht rondes voor meespelen!
En bij binnenkomst word je verwelkomd met een bakje koffie of thee met wat lekkers.

Heb je vragen? Neem even contact op met Annemarie LeComte, 06-30263460



Hoi! Wij zijn Maja Latkowska en Leo Abel, de 2 nieuwe molenaars (in opleiding) in 
Oosterland! Naar aanleiding van een oproep in het dorpsblad ’t Kroaieblaedje’ 
gingen wij op bezoek bij de Molen in ons dorp. Naar aanleiding van dit bezoek 
hebben we besloten de opleiding tot Molenaar (van 2 jaar) te gaan doen en samen met Adrie te gaan
draaien op de molen in ons dorp. Leo op dinsdag en Maja op zaterdag. Leo en Maja wonen nu bijna 3
jaar met veel plezier in Oosterland en daarvoor in Rotterdam. Vaak zeggen wij tegen elkaar: “Dit
hadden wij jaren eerder moeten doen!”
Maja werkt 3 dagen per week in Het van Weel Bethedsda Ziekenhuis als endoscopie-verpleegkundige.
Van oorsprong komt Maja uit Polen maar woont inmiddels ruim 20 jaar in Nederland. Leo heeft 40
jaar in het ErasmusMc gewerkt als Unithoofd / projectleider en is inmiddels gepensioneerd. Hij werkt
tegenwoordig nog 2 ½ dag per week als taxichauffeur bij de Vlieger waar hij mensen met een WMO
indicatie vervoert.
Maja en Leo zijn gek op dieren. Zij hebben 3 Golden retrievers, 1 dwergkees, 3 katten, 4 konijnen en 4
kippen. Maja rondt binnenkort de imkeropleiding af en zoekt nog een geschikt plek om in het
voorjaar bijen kasten te plaatsen.

Molenaar Adrie en het bestuur van de
stichting (eigenaar Oosterlandse molen)
zijn hier erg blij mee! Hieronder stellen

Maja en Leo zich voor!

De “noodkreet” ‘Molens op zoek naar nieuwe molenaars’ in de
vorige editie van ‘t Kroaieblaedje heeft twee (leerling)

molenaars opgeleverd!! 

Wilt u Leo en of Maja ontmoeten dan kunt u hen bij de molen op zoeken!

De huiszwaluw telling zit er weer op. Op maandag 8 juli telden we van de Natuur en Vogelwacht
Schouwen-Duiveland zoals elk jaar weer de huiszwaluw nesten in Oosterland. 
Zoals gebruikelijk waren sommige mensen niet thuis op de teldag, zodat het uitzicht op 
sommige nestelplaatsen bemoeilijkt werd. Maar over het algemeen verliep de telling 
voorspoedig. Veel bewoners toonden met trots de nesten aan hun huis, en wezen op nesten 
die zonder hun hulp misschien niet opgemerkt zouden zijn geworden. Boerenzwaluwen en
gierzwaluwen werden niet geteld, wat niet wegnam dat nesten van die soorten ons regelmatig
getoond werden. 

Vorig jaar hadden de zwaluwen het moeilijk omdat er niet genoeg modder was voor hun nesten. Dit
jaar was heel anders. Nat zat, dus genoeg modder voorhanden. Er was dus hoop dat de aantallen
nesten iets beter zouden zijn dan vorig jaar. Die verwachting kwam uit; werden er vorig jaar 70 nesten
geteld, nu waren het er 82. Die toename komt mogelijk deels wel vanwege de medewerking van
woningbezitters, waardoor half verborgen nesten toch geteld konden worden. 

Helaas is die bescheiden toename van het aantal nesten in Oosterland niet weerspiegeld in het aantal
nesten elders op het eiland en eiland-wijs was er sprake van een lichte daling. Hopelijk keert het tij
weer in het volgend seizoen. In juli 2025 tellen we weer!

Resultaten huiszwaluw nesten telling 2024.

Huiszwaluw Boerenzwaluw

Gierzwaluw



Graag wil ik met dit schrijven in ‘t Kroaieblaedje de geschiedenis van het 
Oosterlands mussengilde vertellen en hoop dat dit met plezier gelezen wordt.

Het Oosterlands Mussengilde, onder de gildebroeders ook bekend als O.M.G., is een vereniging die
stamt uit de 19e eeuw, het is opgericht nog geen honderd jaar na het faillissement van de V.O.C.,
maar wel met dezelfde mentaliteiten in de tijd dat er nog geen tjoempa geluiden van Oosterlands
fanfare door de dorpsstraten galmden en is daarmee één van de oudste verenigingen van
Oosterland.

Georganiseerde voetbalwedstrijden van S.V.D. waren er ook nog niet, de enige sport in die tijd was
met pannen, potten en deksels al slaand door de Oosterlandse polders rennen om het schadelijk
gevogelte te verjagen uit de landerijen, die voor een aardig debet in de oogsten zoals granen,
papavers en bijvoorbeeld kolen konden zorgen. Om alle landerijen te vrijwaren van deze vliegers
moesten ze in die tijd er wel behoorlijk de sokken erin houden, daar waar je weg was gelopen, streken
zo weer andere vogels neer en men hield dit vol tot men uitgepuft huiswaarts keerde.

Daarom besloot men in 1892 dat dit niet meer op deze lullige manier kon, enkele vooraanstaande
dorpsgenoten kwamen op een bepaald uur bijeen en na het paffen van een paar ‘puupjes’ was met
deze eerste vergadering het Oosterlands mussengilde een feit geworden.

In samenwerking met de landbouwvereniging ging het er vanaf toen meer georganiseerd aan toe om
de populatie van de mussen en ander schadelijk gevogelte omlaag te brengen. Er werd zelfs iemand
aangesteld waarbij men de uitgefladderdedieren kon inleveren. Dit gilde-lid had de titel van “Knijper”
gekregen. Het knijperschap is de laatste generaties van vader op zoon in de familie De Later geweest,
maar daar is helaas een einde aan gekomen. Ten tijde van dit schrijven heeft het O.M.G. geen officiële
Knijper en zal er met de eerstvolgende vergadering op democratische wijze een lid aangewezen
worden.

Er werden ook beloningen ingesteld van bijvoorbeeld een cent per poot. Dit motiveerde de mensen
om zo veel mogelijk in te leveren bij de Knijper, die er op zijn beurt weer voor zorgde dat het
gevogelte op een natuurlijke en biologische wijze werd vernietigd, wat er meestal op neerkwam dat ze
bij de varkens terecht kwamen. Hoe ze aan de beloning van een cent kwamen vertelt de geschiedenis
niet, maar het vermoeden is dat dit door de plaatselijke kruidenier is voorgesteld.

Het gilde bestaat uit vijfentwintig leden inclusief het bestuur en de Knijper. Dit is vastgelegd in de
inmiddels eeuwenoude statuten en meer dan vijfentwintig leden is niet toegestaan wat resulteert dat
het gilde ook een aardige wachtlijst heeft die wordt aangesproken als er een plaats is vrijgekomen.

De leden blijven in de meeste gevallen levenslang of tot op hoge leeftijd lid van de vereniging wat in
het verleden resulteerde in jubileums van zelfs meer dan vijfenzestig jaar. Vanaf vijf jaar lidmaatschap
krijgen de leden versierselen opgespeld die ze bij de vergaderingen behoren te dragen. Met deze
lange lidmaatschappen hebben we laatst geconstateerd dat er zelfs mensen op de wachtlijst een
jubileum zouden kunnen vieren.

Al 132 jaar oud;

de Oosterlandse Mussengilde



Er wordt twee keer per jaar een vergadering gehouden. De voorvergadering, officieel op de eerste
vrijdag van het nieuwe jaar en de grote vergadering, officieel zes weken later. Er wordt nog steeds
op traditionele manier vergaderd met onder andere het verslag van de Knijper hoeveel mussen
en ander gevogelte er het afgelopen jaar is ingeleverd. Het lid dat verantwoordelijk is voor de
meeste ingeleverde poten wordt dan uitgeroepen tot Koning, daarna komt de deken en
vervolgens de derde man. Deze leden ontvangen hiervoor een beloning van het bestuur met de
bedoeling dat dit via de uitbater van het etablissement direct wordt geïnvesteerd in de
gelagkamer.

Verder behoren deze bijeenkomsten nog steeds net zoals in vroeger tijden ordentelijk,
gedisciplineerd en respectvol te verlopen. Mochten er leden zijn die zich hier niet aan houden of
hun jubileuminsignes niet dragen, worden er boetes opgelegd, die niet met een paar cent of een
stuiver aflopen, wat toch weer resulteert dat de secretaris / penningmeester de laatste jaren het
kasboek net weer uit de rode cijfers weet te houden.

Traditiegetrouw wordt er al sinds mensenheugenis op de voorvergadering Zeeuwse
worstenballen met stroopvet en een krib spek op wit brood geserveerd, voor de leden die dit te
machtig vinden is er sinds kort ook een stuk ‘kaeze’ aanwezig.

Uiteraard is er op vele vlakken in de rijkelijke geschiedenis van het Oosterlands Mussengilde veel
veranderd, zo ook de uitoefening van het gilde. Het is vandaag de dag niet meer denkbaar dat er
werkelijk nog op deze manier gevogelte wordt uitgeroeid, de leden mogen alleen nog naar het
gevogelte lonken en als er nog wat bij de Knijper terecht komt is het hooguit een knuffel in plaats
van een echte pikker.

Ik hoop dat u met dit verhaal, wat ik met een knipoogje heb geschreven, over het Oosterlands
mussengilde enig inzicht heeft gekregen waarom deze vereniging in het verleden is opgericht en
dat het inleveren van gevogelte heden ten dage alleen nog fictief gebeurt.

Ondanks de inactiviteit van de vereniging zijn het toch altijd weer goed bezochte vergaderingen.
Het zijn gezellige bijeenkomsten en wat er naast de agenda verder ter tafel komt blijft uiteraard
onder de gildebroeders.
 
Afgevaardigde L.G. van der Werf | Voorzitter Oosterlands mussengilde.

Altijd al willen zingen? In een gezellig koor?
Oosterlands Oranjekoor is op zoek naar dames die de alt-partij willen versterken. 

Woensdagavond is onze oefenavond.

Opgeven kan bij Mirjam Dorst, telefoon 06-23857605

Oosterlands Oranjekoor zoekt versterking!



Zoals elk jaar starten we na een heerlijke zomervakantie met ‘de Gouden weken’. Hierbij besteden we
vooral aandacht aan het sociale stukje; regels en routines en het (opnieuw) leren kennen van elkaar,

zodat er een stevige basis qua groepsvorming staat vanaf het begin van het schooljaar. 

Bij de kleuters stond het vooral in het teken van: vriendjes! Hoe ben je een goede vriend? Aardig doen,
complimenten geven, samen spelen, samenwerken en overleggen. Nou dat kunnen ze allemaal best al

goed! Trotse juf Petra hebben we hoor! Er wordt heerlijk gespeeld, gedeeld en ook opgeruimd. En ook alle
rituelen en routines, regels en afspraken zaten er nog goed in, fijn om zo te beginnen!

In de klassen werd er bijna elke dag een activiteit gedaan rondom Kanjertraining of bijvoorbeeld
spelletjes uit de KanjerKlapper. 

In de klas van groep 1/2 hingen wat gouden ballonnen: elke dag wordt er eentje door geprikt, het
nummertje wat er in zit correspondeert met een spel uit de klapper die dan gespeeld werd met elkaar. 
Ze gaven bijvoorbeeld de de bal door en gaven elkaar om de beurt een compliment; of we deden een

samenwerk-opdracht waarbij we een stoel zonder geluid moesten neerleggen. 

Maar ook in de andere klassen werd er aandacht aan besteed. Zo werd er in groep 3/4/5 een
samenwerkingsopdracht gedaan waarbij alle kinderen van de groep zo snel mogelijk door de hoepel

moesten stappen zonder elkaars handen los te laten én deden we een spel waarbij ze op zoek moesten
naar iemand waarmee ze een overeenkomst hadden. Bijvoorbeeld dezelfde hobby, wonen in dezelfde

straat, het hebben van een klein broertje of hetzelfde liedje leuk vinden. Ook werden de klassenregels in
groepjes besproken en heeft iedereen zijn handtekening eronder gezet.

In groep 6/7/8 hebben we het bijvoorbeeld gehad over wat voor klas de kinderen wilden. Ze kwamen zelf
met hele mooie uitgangspunten: een betrouwbare/open/eerlijke, zelfstandige, rustige, ordelijke,

zorgzame, authentieke en spontane klas. Vervolgens hebben we gekeken naar welk gedrag daar dan
achter kan zitten (om het concreet te maken). Bijvoorbeeld: ‘Ik durf een eigen mening te hebben/geven’,

dit hoort bij authentiek zijn en eigenheid hebben. Ook werd besproken ‘ik gedraag mij ook bij een andere
leerkracht zoals het hoort, ik ben daarmee betrouwbaar’.

Erg variërend en voor iedere groep diverse uitdagende en vooral leuke activiteiten om de sfeer en band
onderling te versterken! 

OBS De Oosterburcht 

De gouden weken

Nieuw op de Oosterburcht; Natuurlijk bewegen
Wanneer plezier, bewegen en ontwikkeling samenkomt; met onze nieuwe methode ‘het Bewegend Kind’

streven we ernaar om kinderen weer dagelijks in bewegen te brengen, door gebruik te maken van de
naaste  buiten omgeving en de speel- en gymzalen. De rode draad is de ontwikkeling van

grondmotorische eigenschappen en de inhibitie van reflexen. Hierbij wordt er bijgedragen aan de
ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch vlak.

Iedere week staan er diverse momenten in het rooster gepland voor bewegend
leren. Elke leerkracht doet minimaal 20 minuten een Natuurlijk bewegen activiteit
en ze de kinderen krijgen 1 toestel-les en 1 spel-les tijdens de gymuren. We zijn de

eerste weken al enthousiast begonnen en zijn heel erg benieuwd hoe het zich
verder gaat ontwikkelen!



Het begon allemaal op 14 juli 1975, toen Arjoan en Coba Dorst besloten om in het Café /
Cafetaria Neffen D'eule een biljartvereniging op te richten in de feestzaal onder de naam van het
café. Na oprichting is de onlangs overleden Wim de Jonge op 21 juli 1975 als eerste lid geworden.
Een week later voegt Jan Bolle zich ook toe aan de vereniging en Sjoerd Zwart is het derde lid op
rij. In de eerste jaren was er een komen en gaan van leden. Ook werd de keu wel eens vervangen

door kaarten en werd er geklaverjast. Arjoan Dorst kwam ook wel eens van een koude kermis
thuis, toen hij voor wilde doen hoe je de loop van de bal kon controleren, ging dit er iets te driftig

aan toe en vloog de biljartbal door de ruit van de feestzaal. 

Jaren lang hebben we in de zaal van Neffen D'eule gebiljart. We hebben te maken gehad met
veel wisselingen van eigenaren waaronder Jaap Vink met Erna, Erlin en Mieke, Gert en Riet

Brouwer, Willie en Rianda, Alida met een grote hond, Kees van der Wekken met Jacco en Lisette,
Michaël en Karin van den Ban, Rhodé en Bram, Henk Blauw, Cees en Ilona Steenpoorte, Johan

Dorst en Karin en als beheerder van het pand Ben Langeveld. 

Toen in juni 2019 ook Johan Dorst ook stopte met het café, mochten we van Ben de vereniging in
de zaal blijven voortzetten in eigen beheer. Vanwege hoge energielasten en de Corona-tijd

werden we per 1 januari 2021 verzocht te vertrekken uit de zaal. We zijn diverse locaties gaan
bekijken maar konden geen geschikte plek vinden. Totdat Anton Ista (lid sinds 27 juli 1988) de
nood-oplossing zag om in zijn showroom 2 biljarttafels neer te zetten. Het had wel wat, maar

waren nóg blijer toen het idee kwam een nieuw onderkomen te realiseren in zijn nieuw te
bouwen loods voor zijn Autobedrijf, berging- en hulpverleningsdiensten. 

In september 2022 zijn we met alle leden begonnen met de werkzaamheden om te zorgen dat
we weer jaren vooruit konden. Een halfjaar zijn we bezig geweest. Mede dankzij de KNBB en de

medewerking vanuit de gemeente is het op vergunningsgebied ook in orde.

We hebben nu 4 biljarttafels tot onze beschikking en zodoende is ook biljartvereniging Concordia
op de maandagmiddag actief in de loods met een kleine 20 personen. Biljartvereniging D.O.S.
heeft zich ook bij ons gevoegd met een achttal leden. Onze eigen biljartclub, die nu de naam
d'Eule draagt omdat we niet meer vastzitten aan het café, telt ook zo rond de 20 leden. De

bezetting is dus zeker niet verkeerd! We hopen dat de gemaakte kosten van deze nieuwe locatie
op een redelijke termijn weer terug kunnen verdienen. 

Afgelopen augustus ging Ankie langs op een oefenavond van Biljartclub d'Eule waar ze sprak met Anton
Ista (voorzitter), Jan Bolle (penningmeester) en Jaques Visser (secretaris), die vol trots de nieuwe locatie

lieten zien. Hieronder een stukje hoe het begon en waar ze nu staan.

De Biljartvereniging van Oosterland bestaat al bijna 50 jaar! 



Het afgelopen jaar kunnen we in ieder geval terug kijken op een komen en gaan van wedstrijden en
finales die bij ons worden gespeeld. Ook zijn we bezig met de ontwikkeling dat er straks thuis via de
televisie meegekeken kan worden met de finales die bij ons worden gespeeld. Voor ondernemers is

het al mogelijk om voor een klein bedrag reclame te maken op onze 4 telborden en televisie. 

Het zou leuk zijn als deze sport kan blijven bestaan. Jeugd vanaf 16 jaar is dus van harte welkom om
op de woensdagavond eens binnen te stappen en mee te kijken of te biljarten in onze mooie loods
aan Wilgenstraat 2 te Oosterland. Natuurlijk zijn dames ook van harte welkom, want die kunnen de

sport natuurlijk ook beoefenen! 
Lijkt het je wat? Aanmelden kan bij Anton Ista via ista@zeelandnet.nl



SV Duiveland
Het laatste nieuws van de sportvereniging

Deze zomer is er keihard gewerkt bij SV Duiveland om de kantine, de toiletgroep en de
warmwatervoorziening te vernieuwen en/of te verduurzamen. Om met dat laatste te beginnen,
dankzij een winactie van de Groene Club, mede mogelijk gemaakt door Alklima en Mitsubishi is er
warmtepomp geïnstalleerd. Deze zorgt er, via nieuw aangelegde vloerverwarming, dat het in de
wintermaanden behaaglijk is in de kantine en ook in de kleedkamers. Tevens wordt de warmtepomp
gebruikt om 2 grote voorraadvaten voor het douchewater te verwarmen. Door deze installatie in
combinatie met extra zonnepanelen zijn we als club een stuk duurzamer geworden en dat is toch
mooi in deze tijd.

Omdat de vloerverwarming opnieuw aangelegd moest worden is ook de vloer in de kantine
vernieuwd met mooie tegels. Daarnaast is er veel schilderwerk uitgevoerd en is er een lambrisering
aangebracht om de sfeer van het gebouw nog verder te vergroten.

De laatste grote klus, en daar zijn we nog mee bezig, is het compleet vernieuwen van de toiletgroep.
Bij de dames is er een extra toilet gemaakt en tevens een verschoongelegenheid voor baby’s. Bij de
heren worden de losse urinoirs vervangen door een brede metalen bak om het allemaal schoner en
frisser te houden. Om dit te realiseren moest eerst de ruimte vergroot worden en dus de buitenmuur
verplaatst.
Heel veel werk dus en dat alles in eigen beheer door vele vrijwilligers die al hun vrij uurtjes hierin
hebben gestoken. Nog even en dan is het af en gaan we het feestelijk heropenen.
We zien jullie graag op het Oostersportpark om de vernieuwingen te bewonderen!

Verduurzaming en verbouwing
kantine SV Duiveland



Ik ben Johannes Dorst, geboren op 4 juli 1933 te Oosterland. Ik ben heel mijn leven loonwerker
geweest. Mijn opa Johannes is het Loondorsbedrijf gestart. Dit was toen alleen
dorswerkzaamheden met een ‘’Correct’’ dorsmachine en Amanco 4 pk motor als aandrijving.
Daarnaast was hij landarbeider. Mijn vader Jan Dorst (geboren 1896) werd automatisch ook
landarbeider en kocht als snel een grotere ‘’Petermann’’ dorsmachine en een gebruikte Fordson
F. Hiermee heeft hij tot begin jaren 30 gedorst. Hij wilde in die tijd al groeien en had geld
geleend bij de molenaar van het dorp voor een nieuwe Lanz Bulldog 25pk trekker, Lanz
dorskast en een Lanz pers. De toenmalige dealer, van der Schrijve uit Middelburg heeft deze
machines geleverd en daar heeft mijn vader ongeveer 1 seizoen mee gewerkt. Toen kwam er
wantrouw bij de molenaar door dat een dorpeling had gezegd ‘’dat kan die Dorst nooit betalen’’.
De molenaar heeft toen alles door de dealer terug laten halen. Toen heeft mijn vader in 1934
de Fordson F ingeruild voor een nieuwe Unie-Tractor, dit was een Russisch model van een
Farmall F12 (zie pionier 2024-2). Ook kocht hij een Unie zelfbinder, en is hij weer gaan dorsen
met de Petermann. Ik heb hier zelf mee gedorst tot ik 14 jaar was. Die zelfbinder knoopte de
bossen voor geen meter en de monteurs van Unie kwamen het knoopapparaat vervangen met
een hamer en een beitel. Dit was natuurlijk geen succes en de machine is terug gegaan naar de
dealer. 

Na de 2e wereldoorlog ben ik langzaam ingestroomd in het loonbedrijf, de mechanisatie ging
toen snel vooruit. Er werd een nieuwe Fordson E27N gekocht en de dorsmachines werden
steeds groter. Ongeveer gelijk met de blauwe reiger hebben we toen een Flöther dorskast met
een Borga pers gekocht. De jaren daarna passeerden vele, steeds wat grotere, dorscombinaties
ons loonbedrijf. Ook kwamen er steeds meer werkzaamheden bij. Wij kochten na de
watersnoodramp van 1953 onze eerste combine, dit was een Bolinder-Munktell MST 93 met
een 6 cilinder benzinemotor. Deze verbruikte 160 liter benzine op 1 werkdag maar dat terzijde.
Al snel volgde er een tweede combine, een Massey-Harris. Hiervan viel de capaciteit tegen. Wij
hebben begin jaren 60 ook nog gedorst met een dorskast. Deze is toen net als vele machines bij
ons gesloopt. Hierna werd een tweede Bolinder-Munktell bijgekocht met een 6 cilinder
dieselmotor. Tevens draaide er bij ons in het bedrijf nog een getrokken Lanz combine met een
aangebouwde strobinder om bepaalde klanten te voorzien van rechtstro om de aardappels af
te dekken. In 1963 kwam onze eerste Clayson combine, dit was een M103 met kleine wielen. 

Ondertussen zitten we in 1965 en werd mijn zoon Jan Joost Dorst geboren. Hij is geboren op 16
december 1965 te Oosterland. In hetzelfde jaar kochten we een tweede Clayson M103 met
grote wielen bij. de Clayson M103 met kleine wielen hebben we in 1969 ingeruild op een
Clayson M140 met een los maaibord van 4,5 meter. De M103 is lang bij ons geweest voor het
dorsen van peulvruchten, deze was daar ook voor aangepast. Ondertussen is Jan ook
werkzaam in het loonbedrijf welke ondertussen steeds meer is uitgebreid met graafmachines
en grondverzet. In 1992 hebben we de M140 ingeruild voor een New-Holland 8080 met cabine,
airco en een maaibord van 5,10 meter. Dit was een hele vooruitgang waar we tot 2022 veel
profijt van hebben gehad. Door de jaren heen werden de boeren in de omstreek steeds groter
waardoor onze diensten steeds meer afnamen. De klanten waar wij tot 2022 voor hebben
gecombined, werden steeds ouder en gingen steeds meer land verpachten waardoor ons
areaal steeds meer af nam. Door dat er voor ons helaas geen toekomst meer in het dorsen zat
hebben we de combine verkocht. De zoon van Jan (Joan) heeft ook nog op de combine gezeten.

Het lijkt ons leuk om een rubriek te starten over mensen afkomstig uit Oosterland.
We beginnen met een verhaal over de historie van Loonbedrijf J Dorst & Zn, door

Johannes Dorst uit Oosterland (nu woonachtig in ‘T Opper - Bruinisse)



Joan Dorst is geboren 22-08-1999 te Oosterland, en helpt  Jan regelmatig nog bij de huidige
werkzaamheden. Jan draait heel de week op de graafmachines en loonwerk is er een heel eind
vanaf. Mijn kleinzoon Joan heeft ondertussen al 5 jaar zijn eigen bedrijf in Revisie en Verspaning.
Jan levert zijn schuur steeds meer in voor de groei van Joan zijn machines. 
Het loonbedrijf zal dan ook eindigen bij Jan, maar de hobby waar wij vanaf het eerste uur bij
aanwezig zijn wordt doorgezet. We hebben ongeveer 25 oude trekkers waarvan de Farmall serie
er bovenuit springt. De hobby is met een van die Farmall’s begonnen. Uit ons oude loonbedrijf
hadden wij nog een Farmall H en een T-6 Rups tractor (en nog andere trekkers maar dat waren
toen nog gewoon werktrekkers). Deze hebben we toen een beetje opgeknapt en zo begon het
oude werkmaterieel te veranderen naar hobbymaterieel. Door de jaren heen hebben Jan en ik
naast onze trekkers uit het verleden van het loonbedrijf verschillende trekkers en machines
bijgekocht en trekken we door heel het land naar verschillende evenementen. We hebben de
Farmall serie compleet gemaakt die bestaat uit de Farmall Cub, A, C, H en de M ook hebben we
een M-ta. Dan houdt het nog niet op met het rood in de verzameling want ook hebben we de W-
serie in ons bezit die bestaat uit de W-4, W-6 en de W-9. Daarnaast hebben we nog velen andere
merken zoals Ford, Fordson, Allis-Chalmers, Ferguson, Deutz, Lanz-Bulldog, Minneapolis-Moline,
Oliver en Hanomag. Ongeveer de helft hebben wij opgeknapt of technisch in orde gemaakt. Mijn
kleinzoon is ook flink in de hobby bedreven. Hij heeft zelf een Pampa en een Deutz F1L612. Voor
het restaureren of reviseren draait hij ook zijn hand niet voor om, het is tenslotte zijn vak.
Vroeger in het begin van onze hobby kon je nog niet veel kopen en had je niet alle middelen om
iets goed te reviseren, maar met de huidige tijd en de machines van mijn kleinzoon is het
restaureren en reviseren een stuk gemakkelijker geworden mét een beter resultaat. 

Het dorsen is niet helemaal verdwenen bij ons, we hebben namelijk voor de hobby ook
regelmatig gedorst op evenementen met onze Holthaus dorskast. Ook mijn kleinzoon Joan vindt
dit prachtig om te doen. Er gaat veel werk aan voor af, begin Juli moet je eerst schoven binden
met onze McCormick tractor graanbinder en dan even laten rusten op het land, daarna op een
wagen laden en dan kun je dorsen op een evenement. Maar onlangs is er wat veranderd in onze
collectie, eigenlijk wel een droom die uitkomt voor zowel mij, als Jan en Joan. Jan zijn oog viel op
een advertentie in het clubblad ‘’Te koop, Borga type B, volautomatische dorscombinatie’’. Hij liet
het zien aan Joan en die was ook meteen enthousiast. Ik heb altijd geroepen dat een Borga
dorskast het neusje van de zalm is. Vroeger hebben wij verschillende Borga persen gehad maar
nooit een dorskast, dat is wel altijd een soort droom geweest. Jan heeft toen dhr. Maljaars gebeld
en hij is samen met Joan gaan kijken bij de machine. Onderweg in de auto naar Zaamslagveer
zaten ze wel te denken, ‘’Waar gaan we hem thuis in de schuur laten, alles staat al vol’’ , voor
dorsen heb je wel mensen nodig, wie gaan we daar voor charteren? Eenmaal aangekomen bij de
machine dachten ze alleen, wat een prachtig apparaat! Met de originele aangebouwde pers
scheelt het al ruimte omdat je niet ook nog een losse pers kwijt moet in de schuur, maar ook
scheelt het wat handen. Er zit op de aangebouwde pers namelijk een knoop apparaat, hierdoor
hoef je geen draad te steken dus dat scheelt al 2 man. Ook zijn het kleinere pakken van 40-50 kg,
die kan 1 man wel tillen. En nog een bijkomend voordeel was dat je niet de pers en de dorskast
hoeft te stellen ten op zichtte van elkaar, het is een kwestie van neerzetten en draaien! Op de
terugreis waren ze vrij zeker, ‘’dat is een mooie machine voor ons!’’ 
Na wat onderhandelen van de prijs en de gunning van Dhr. Maljaars waren we een Borga
dorscombinatie rijker. Na de verkoop van wat werktuigen en een JF wagen, was de ruimte ook
geregeld. Ze zijn hem ‘s nachts rijdend wezen halen achter de Pampa van Joan, door de
Westerscheldetunnel, over de Zeelandbrug naar Oosterland. Hij is om 23:00uur gaan rijden en hij
was 3:00uur thuis.  De Borga dorscombinatie is van ongeveer 1954.



Ik ben in 2021 mijn vrouw verloren aan het coronavirus en toen ben ik verhuisd naar een
verzorgingstehuis. Ik ben inmiddels bijna 91 jaar oud en ik ben niet meer zo mobiel omdat er bij
mij vorig jaar een been afgezet is omdat de doorbloeding niet goed was. Uiteraard ben ik nog
regelmatig op Oosterland te vinden om daar bij mijn zoon, kleinzoon en al ons hobbymaterieel te
bekijken. Ik vind het prachtig om te zien dat de hobby door wordt geven. Ondanks dat Jan en Joan
het druk hebben met werk en evenementen proberen ze tijd vrij te maken voor hun restauratie
projecten. Zo staat er nog een Oliver 70 klaar voor montage, een Fordson E27N waarvan de
voorkant in elkaar gezet kan worden en Joan is ook nog een Tielse woonwagen aan het
restaureren. De tijd is alleen het probleem, maar als wij dat zo horen hebben de meeste
hobbyisten daar last van. Maar als je ziet wat voor werk wij hebben verzet de afgelopen jaren,
moet dat vast een keer goed komen.

Uiteraard mogen jullie altijd onze verzameling komen bekijken, graag wel eerst van tevoren
bellen want we zijn niet altijd thuis. Lijkt het jou nou leuk om deze dorscombinatie op jouw
evenement aan het werk te zien kunt u ook contact opnemen voor de mogelijkheden. Mochten
jullie ons willen bereiken kan dat via 06-53937273 (Jan) of 06-83976333 (Joan)

Met vriendelijke groet,
Johannes, Jan & Joan Dorst



Als het hok 's avonds schoon was, dan kwam er het liefst zo snel mogelijk een nieuwe big. De
andere avond kwam de omroeper met de bel rond en een luidkeelsgeschreeuw: Puike Gelderse
biggen op de markt! 
Johannes werd door zijn vrouw Keetje naar de markt gestuurd om een big te kopen. ‘Denk erom’,
zei vrouw Keetje, ‘dat je een grote big uitzoekt voor niet te veel geld.’ Johannes kocht een big voor
acht gulden. Hij nam de big over zijn rug en ging naar vrouw Keetje. Ze gingen de kamer binnen
en bekeken de koop. Vrouw Keetje was niet weg van de big: ‘Je hebt een miskoop gedaan, zo’n
beestje en dat voor zoveel geld. Ik moet hem niet, ga er maar mee terug en breng een andere
mee.’ Dat was voor Johannes een zware gang, hij kreeg een andere en ging vol trots naar huis
terug. Hij werd tevreden gesteld. Keetje kwam gelijk met een spreekwoord: ‘Een ontstrant mens
eist een derde deel van de wereld.’ Johannes antwoordde: ‘Wel een vierde, Keetje.’

Er waren veel oude mensen die het eiland nog nooit waren afgeweest. Koosje Kluit, wonende aan
de Lange Achterweg, moest voor het eerst van zijn leven met zijn vrouw Kootje een dagje naar
Rotterdam. Koos besloot ’s avonds voordien met Koosje vroeg naar bed te gaan, zodat ze de
volgende dag de reis fris en uitgerust konden beleven. Maar van slapen was die nacht niet veel
gekomen. Met alle gedoe zullen ze het niet verslapen. Nog een paar sneden brood klaarmaken
en Koosje moest zich van onderen nog reinigen, want als je eens wat overkomt in zo’n grote stad,
dan weet ik het wel niet. 

’s Morgens naar de tramhalte en dan de boot naar Numansdorp, maar gevaren hadden ze nog
nooit gedaan. Het was voor die mensen een mooie belevenis. De aanlegsteiger in Numansdorp
kwam in zicht. Kootje moest nog een plasje doen, maar waar was er een gelegenheid? Overal
zoeken, maar nee hoor. Koos vroeg met forse stem: ‘Meneer, is hier een wc te vinden?’ ‘Jazeker,
tweede deur aan uw rechterkant.’ ‘Dank u wel!’ Kootje zei tegen Koos: ‘Jij gaat mee en blijft bij de
deur wachten, want het zijn hier allemaal vreemde mensen en het is allemaal zo vreemd hier.’
Koos opende de deur voor zijn vrouw en begeleidde haar tot in de wc. Koos deed de hardhouten
deur dicht en ging ervoor staan, want wat als er een vreemde vent komt of als Kootje niet met die
vreemde wc-sluiting overweg zou kunnen. 

Kootje had de wc eens bekeken en dacht, wat een raar laag ding is dit nu, het is zomaar een gat,
een ton om het op te vangen zat er niet in. De druk op haar water werd steeds heviger, dus ze
trok haar hoepelrokken naar boven en plaatste zich op de moderne wc. Hé, hé, wat een
opluchting, maar die wc is zo laag. O, naast me hangt een touwtje, daar kan ik me mee
optrekken. Kootje trok zich op, maar owee, wat gebeurde er nu? Het water spatte tegen haar
achterwerk en ze riep luidkeels: ‘Koos, Koos, daar klapt mijn blaas!’ Koos gooide de deur 
open en zei gelijk: ‘Zo’n grote reis doen we nooit meer’.



 Stay in touch :

Heb je ideeën of wil je iets
bijdragen aan dit blaedje?
Heb je een punt voor in de
jaaragenda? Wil je ergens
op reageren of heb je een
stuk waar wij aandacht
aan kunnen besteden?
Spreek dan iemand van de
redactie aan of mail naar
kroaieblad@gmail.com
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Redactie: Ankie  van der Maas,
Tineke Boomsma, Leny Dooge,
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NL95 RBRB 8841 4936 15
tnv ALC van der Maas 
e.o/. T Boomsma 

Wilt u het dorp steunen en daarmee uw bedrijf in
de spotlights zetten doormiddel van een
advertentie? Stuur ons dan een mailtje via
kroaieblad@gmail.com met de gewenste
afmeting, aantallen en de gewenste
advertentie.
Heel A5 (staand)
Eenmalige advertentie  €50,-
Vier opeen volgende edities €160,-
Halve A5 (liggend)
Eenmalige advertentie €30,-
Vier opeen volgende edities €100,-

Advertenties voor het volgende blaedje
graag vóór 1 december mailen in JPG of PDF
bestand.

Ook eenmalige financiële bijdragen zijn
welkom. Zonder sponsoren geen
krantje!

't Kroaieblaedje

@tkroaieblaedje

Volg ons nu ook 
op Facebook en 
Instagram!


