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Wie zijn wij?
v.l.n.r. Lenie Dooge,
Janine Donselaar-

Dorst, Tineke
Boomsma en Ankie

van der Maas. 

WAT EEN LEUKE
REACTIES!

D I T  G E E F T  O N S  R E D E N  O M  D O O R  T E  G A A N !  

Denk je na een tijdje; hé, ik heb hem
nóg niet gezien.. dan kun je er altijd
eentje ophalen bij Ankie's Kadoshop.
Ook was het voor ons nog een
uitdaging om ervoor te zorgen dat we
genoeg geld zouden binnen halen voor
de komende edities; het is (zeker in
kleur) best een uitgave en we zijn
daarin volledig afhankelijk van
sponsoring. We zijn ontzettend blij met
alle (nieuwe) adverteerders en er zijn
zelfs een aantal vrijwillige donaties
gedaan door Chez Inke en dhr.
Verberne! Dank, dank, dank daarvoor!
Op deze manier zorgen we er samen
voor dat dit blaedje kan blijven
bestaan! Wil jij ook jouw steentje
bijdragen? Op de achterkant vind je de
(bank)gegevens om een storting te
doen of je als adverteerder aan te
melden! 

Yes! De tweede editie van het
Kroaieblaedje is een feit! Wat hebben
we veel reacties gehad na het
uitbrengen van het eerste krantje. Leuk
om te horen dat het wordt gewaardeerd
en de inwoners enthousiast werden van
de diverse stukjes. We willen Letty
bedanken voor het nalezen van alle
ingezonden stukken. Wij kunnen het
daardoor sneller verwerken en
opmaken. Ook werden we verrast door
de vele inwoners die aangeboden
hebben de blaedjes te gaan bezorgen.
Echt super fijn! Hoe meer vrijwilligers
we daarvoor krijgen, hoe minder werk
het is per persoon. Wel blijft het feit dat
de krantjes niet altijd op precies
dezelfde dag bezorgd kunnen
worden.Heb dus een beetje geduld als
je hoort dat de buurvrouw hem al heeft
gelezen en jij zelf nog niet! 



“ Zestig jaar later inmiddels……
Na mijn Brouwse periode, werd ik in september 1963 benoemd als onderwijzer aan de toenmalige
Openbare Lagere School aan de Groene Poort voor de klassen 1, 2, en 3.
Al na twee jaar vertrok mijn hoofdonderwijzer, dhr.Knuyt.
Burgemeester Van Eeten e.a. wilden dat ik hem opvolgde en praatte ons om.
Hij zou dispensatie aanvragen,want je mocht pas vanaf je 25e hoofdonderwijzer der school zijn. We
hadden nog geen 2 jaar onze woning in de Sandströmsraat ingericht en waren verplicht de
zogenoemde dienstwoning aan de Groene Poort te betrekken.
In 1964 moest ik direct na schooltijd met de auto naar de oogarts in Bergen op Zoom, en dat drie
keer per week. Kreeg bij de pont altijd voorrang. Het bleek een voorbode voor een reumatische
aandoening,die me tot op de dag van vandaag achtervolgd. De adjunct-directeur, Joop Uil, heeft mij
vaak moeten vervangen, vanwege o.a. ziekenhuisopnames en kuurreizen. Een longarts in het
toenmalige Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam was de eerste arts, die tegen me zei: U kunt niet meer
werken” Er zouden nog vele waarschuwingen volgen. Mijn vrouw en ik hoorden dan van een
keuringsarts: U zegt het maar hoeveel ik nog kan werken “. Parttime bleek voor mij zelfgekozen de
oplossing.

Het Meester Bolkenbaasplein; zo heet het schoolplein van OBS De Oosterburcht al een
aantal jaar. Veel nieuwe bewoners van ons dorp zullen niet weten welke persoon en
geschiedenis hierachter zit. Tot nu. In dit stuk is Meester Bolkenbaas aan het woord.

Zijn handgeschreven brief hebben we voor u als lezer gedigitaliseerd. 

Ons nieuwe schoolgebouw aan de dr.Schuttersstraat was een
grote verbetering qua onderkomen (1971). Het leerlingenaantal
van “De Oosterburcht” steeg gestaag o.a. door de vestiging van
randstedelingen en niet te vergeten de fam. Freriks. Bij mijn
afscheid waren het er 142, wat minder combinatie klassen tot
gevolg had. De overgang van kleuterschool en lagere school
naar basisschool in 1985 verliep probleemloos. In Jacqueline
van Westen trof ik een fijne collega met wie ik prima kon
samenwerken. Gelukkig geen schoolstrijd in Oosterland.

5e en 6e klas, 1969. V.l.n.r. Jannis Geelhoed, Jan van den Berge, Wim Stouten, Hans Bouma,
Piet van der Maas. Mieneke de Later, René Scheffer, Hans van der Have, Nanda Hoogendoorn,
Henk ten Klooster. Lianne van den Houten, Rob Bominaar, meester P.T. Bolkenbaas, Marian
Boogert, Ferry Scheffer. Adrie Zwager, Waldo Bominaar, Joop Stoutjesdijk, Wim Ista en Nel
Meerman.



De scholen liggen principieel zo ver uit elkaar, dat je precies wist welke leerlingen je kon
verwachten voor het nieuwe schooljaar.
Bovendien kon ik het goed vinden met mijn buurman/ collega van de reformatorische
basisschool, dhr, Morks.
Zo nodig leenden we spullen van elkaar. Beiden hadden we te maken met leerlingen in
een bedreigende thuissituatie. We konden elkaar aanvullen met adviezen hoe e.e.a. aan te
pakken. Helaas we konden niet alles rechtbreien, met de nodige gevolgen voor de
kinderen. Niet alleen voor de familie, maar ook voor mij was het triest te ervaren dat dhr.
Morks op jonge leeftijd overleed en ik een zeer gewaardeerd collega verloor. Van mijn
beroepskeuze heb ik nooit spijt van gehad. Leraar of docent zijn is een boeiend beroep: je
krijgt zoveel terug van je leerlingen, ook anno 2023 nog.
In 1977 vroeg rector Vis mij te solliciteren voor brugklas coördinator, een studie van vijf
jaar, twee keer per week naar Rotterdam, kon ik de studie, M.O.Pedagogiek afronden.

Een school heeft twee hoofdtaken: instructie (leren) en educatie (opvoeden).
De mate van intelligentie (IQ) is uiteraard van belang, maar mijn ervaring is dat je wil en
inzet een fikse bijdrage aan je schoolsucces kunnen geven.
Het maatschappelijk beeld doet vermoeden, dat het opvoedkundige gedeelte er voor
onderwijzers in de loop der tijd niet makkelijker op is geworden.

Vaak moet ik denken aan de vele leerlingen die ons in mijn werkzame periode (1963-2004)
zijn ontvallen door een ongeneeslijke ziekte of daarna veelal door ongelukken. De ouders
van aangemelde kleuter moesten al afscheid nemen van hun zoontje voor hij naar de
eerste kleuterklas kon.
Mijn vrouw en ik kunnen ons het verdriet
 van ouders die een kind zijn verloren,
nog beter indenken nu we twee jaar geleden
 zelf onze dochter Liesbeth verloren.

Het ga u goed, lezers!
P.T. Bolkenbaas

Hoofdonderwijzer van 
september 1963 tot 
september 2004 



Op 29 juni was het een drukte van jewelste in de grote zaal van het dorpshuis ‘De Oosterhof’.
Langs de zijwanden stonden tafels opgesteld met daarop sportartikelen, huisjes van lego, een
verkeerslicht en een luchtfoto van het dorp. Ernaast heel veel memoblaadjes met pennen, hierop
konden de aanwezigen hun opmerkingen en suggesties schrijven. Dorpsgenoten oud en jong
druppelden binnen en werden voorzien van een lekker kopje koffie. Er werd gezellig met elkaar
gekletst tot om half acht Hans van der Have, voorzitter van SV Duiveland, het woord richtte tot de
volle zaal mensen. 
 
Hij bedankte allereerst de dorpsraad voor hun gastvrijheid en lichtte het doel van de avond toe: in
samenwerking met de dorpsraad heeft een werkgroep (bestaande uit een aantal Oosterlanders)
nagedacht over de toekomstvisie van ons mooie dorp. Hoe WILLEN we dat het dorp er in 2024
uitziet? In meerdere sessies heeft de werkgroep input vanuit de dorpelingen verzameld op 4
thema’s:
1.  Wonen, leven en natuur
2.  Sport, cultuur en vrije tijd
3.  Verkeer en veiligheid
4.  Voorzieningen en ondernemen
 
Deze input werd deze avond gepresenteerd, en daarna konden de aanwezigen in gesprek gaan
met leden van de werkgroep dorpsvisie en hun opmerkingen, ideeën en zorgen op papier zetten.
Janita Ernest, van beroep planoloog en lid van de werkgroep, presenteerde het concept aan de
belangstellenden. Per punt werden de wensen en aandachtsvelden onder de aandacht gebracht.
Willen we bijvoorbeeld meer groen in het dorp? Willen we de entree van het dorp aantrekkelijker
maken? En hoe kunnen we dat realiseren? Wat vinden we van de veiligheid van de toegangswegen
en de straten in het dorp? En willen we dat de bus door het dorp blijft rijden? Hoe denkt
Oosterland over een ontmoetingsplek voor meerdere partijen en waar zou die dan moeten
komen? Dit zijn enkele voorbeelden die in de conceptvisie aan de orde kwamen.

Daarna was het tijd om in actie te komen: bij alle tafels konden de aanwezigen onder het genot
van een drankje hun mening, hun eigen ideeën en hun bedenkingen kenbaar maken. Er
ontstonden geanimeerde gesprekken over het belang van seniorenwoningen dan wel
starterswoningen, over de noodzaak van toerisme in Oosterland, fietsknooppunten en
sportvoorzieningen. De memo’s werden grif ingevuld en daaruit ontstonden verrassende
gesprekken: parkeerbeleid, natuureducatie, appartementen bouwen enz. enz. Het was mooi om te
zien hoe Oosterland één was op deze avond en blijk gaf van zoveel betrokkenheid! Aan het eind
van deze geslaagde openbare vergadering werden alle. memoblaadjes door de werkgroep leden
zorgvuldig verzameld. Dat was de nieuwe input voor de volgende werkgroepvergadering, deze
werd gehouden op 31 augustus. Een volgende bijeenkomst waarbij uitgewerkte plannen gedeeld
gaan worden met de bewoners, gaat dit winterseizoen gebeuren. We hopen dan aan de slag te
gaan met uw wensen en ideeën voor een saamhorig, prachtig en toekomstbestendig Oosterland!

Ontwikkeling van de dorpsvisie voor Oosterland

Hebt u opmerkingen of vragen?
Dan kunt u die mailen naar

tineke.greenhills@gmail.com
 Tineke is lid van de werkgroep

dorpsvisie.

mailto:tineke.greenhills@gmail.com




SV DUIVELAND
Het laatste nieuws van de sportvereniging

door Hans van der Have

Twee highlights bij SV Duiveland

Voor deze editie van dit mooie blaedje wil ik 2 highlights bij 

SV Duiveland onder de aandacht brengen. Eén letterlijke, 

dat betreft namelijk de plaatsing van 8 lichtmasten met LED verlichting

rondom het hoofdveld op het Oostersportpark. Rondom het vorige zomer

opgeleverde kunstgrasveld staat al volledige LED verlichting maar nu dus

ook rondom het (natuurgras) 1e veld. Hier was behoefte aan omdat we bij

de overgang van het 2e veld naar kunstgras het trainingsveld hebben

“ingeleverd”. Om toch alle teams, zowel de jeugdteams van de SJO BDC

(samenwerking met Bruse Boys) als de 3 senioren elftallen voldoende ruimte

te bieden was deze highlight nodig.

Daarnaast schept deze verlichting de mogelijkheid om bijvoorbeeld

avondwedstrijden, toernooien en/of andere activiteiten te ontplooien in de

donkere winterperiode. Realisatie is mogelijk gemaakt mede dankzij de

gemeente Schouwen Duiveland en een aantal vrijwilligers waarvoor dank.

Natuurlijk speelde duurzaamheid een grote rol bij dit project, vandaar de

LED lampen en het hergebruik van de masten. In de toekomst willen we bij

SV Duiveland nog verder gaan verduurzamen, denk aan extra zonnepanelen

met reclame optie en bijvoorbeeld een warmteboiler. Interesse in

sponsoring van de duurzame reclameborden, neem even contact op met

onze sponsorcommissie. 



De andere highlight is een figuurlijke. SV Duiveland heeft tegenwoordig

naast een voetbal- en gymnastiekafdeling ook een afdeling

zelfverdediging. Wat redelijk bescheiden begonnen is blijkt een schot in

de roos want deze tak groeit en bloeit. Onder leiding van Cor Bellers

wordt er stevig maar leuk getraind zowel door een jongere als een wat

oudere groep. 

Belangstelling? Meer informatie is te verkrijgen bij Cor Bellers of via

onze penningmeester Marnix IJzelenberg of Mark v.d. Have

(ledenadministratie). 

Voor telefoonnummers/e-mail, zie onze website www.svduiveland.nl

Nog iets wat we graag willen melden: We hopen op het voormalige

trainingsveld zo spoedig mogelijk een speelkooi gerealiseerd te zien.

Hierover is veelvuldig contact met de gemeente en de belofte is

gedaan dat deze kooi nog in 2023 gerealiseerd wordt. Op die manier

hopen we de jeugd van Oosterland gelegenheid te bieden lekker bezig te

kunnen zijn op een leuke manier.

Vriendelijke groeten, Hans v.d. Have, voorzitter SV Duiveland

Oostersportpark
Weelstraat 5

4307 BR Oosterland
Telefoon: 0111-642798 

(kantine)



OOSTKENSHIL DEEL 2
Oostkenshil aan de Molenweg in Oosterland is dan wel niet het oudste gebouw in het
dorp, maar wel één van de meest kenmerkende. Het bouwwerk is in de jaren 1918-1919
gebouwd in opdracht van de heer Jan Cornelis van der Have, toenmalig burgemeester
van Oosterland. Het huis lag aan de oostelijke kant van het dorp Oosterland, op een
ietwat hoger gelegen stukje grond (hil). Vandaar de naam: Oostkenshil!
Het huis heeft een veelbewogen geschiedenis, nadat de burgemeester was overleden
heeft zijn zuster Maartje het nog een aantal jaren bewoond maar nadat ook zij was
overleden, bleef het leegstaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het huis gebruikt
als distributie centrum en opslagplaats voor geconfisqueerde goederen, o.a. radio’s. Na
de oorlog werd het huis aangekocht en ingericht als raadhuis van de gemeente
Oosterland.
De watersnoodramp bracht grote schade toe aan het gebouw, de restauratie werd mede
mogelijk gemaakt door de gemeente Soest, die op zich had genomen de restauratie van
het gemeentehuis te ondersteunen. De gemeente Soest gaf opdracht aan de kunstenaar
Abram Stokhof de Jong om een fresco te maken in de raadzaal van het toenmalige
raadhuis. Dit fresco moest optimisme uitstralen: het toont een haast paradijselijk
tafereel van een zomerse dag in een landelijke decor. Het fresco heeft de toepasselijke
naam ‘’Vrede en Welvaart’’.
In de zestiger jaren werden de gemeentes Oosterland en Nieuwerkerk samengevoegd en
werd in Nieuwerkerk een nieuw gemeentehuis in gebruik genomen. Het raadhuis van
Oosterland was dus overbodig en werd verkocht aan een particulier. De gemeente Soest
was niet erg gelukkig met deze nieuwe situatie omdat het kunstwerk zo geen openbaar
kunstbezit meer was en niet meer toegankelijk voor het publiek. Oosterland claimde dat
het geen passende nieuwe plaats had gevonden waar dit grote fresco geplaatst kon
worden.



In 2014 werd het voormalige raadshuis verkocht aan de familie van

Klinken. De zoon van de kunstenaar (die in 1966 was overleden)

benaderde de familie met het verzoek het fresco te behouden en het weer

toegankelijk te maken voor het publiek. Van Klinken behield het maar

plaatste een gipsen wand voor het fresco, de ruimte zelf werd

getransformeerd tot slaapkamer. Afgezien van het feit dat publiek moeilijk

toegang tot de slaapkamer kon worden gegeven was het fresco nu

verborgen achter de gipswand.

In het vorige nummer van het Kroaieblaedje heeft u kunnen lezen dat

Oostkenshil nieuwe bewoners heeft gekregen. Tijdens het opknappen van

het huis werd de gipswand verwijderd en tot hun grote verbazing vonden

de nieuwe eigenaren achter deze wand de unieke wandversiering. Tijdens

de Nationale Monumentendag 2023 heeft de familie Oosterwijk hun huis

opengesteld, zodat iedereen die interesse had het fresco met eigen ogen

kon aanschouwen. Naar schatting 70 mensen vonden de weg naar het

huis, waar zij enthousiast werden rondgeleid door de familie. We hopen

dat deze openstelling een jaarlijkse traditie wordt! Volgend jaar zijn

Nationale Monumentendagen weer in september, voor iedereen een

mooie gelegenheid om de monumenten in Oosterland te bezoeken!



Arco heeft  dat gedeelte van het bedri j f  vanaf 1993 voortgezet zodat zn
vader in de winkel  en thuis kon bl i jven.  25 jaar lang reed Arco met
plezier door al  die dorpen en heeft  heel  veel  mensen mogen leren
kennen en bedienen wat heel  veel  ervaring en geweldige verhalen heeft
gebracht.  We zi jn daarom ook enorm dankbaar dat al  die mensen ons
trouw bleven en hun verhalen ons toevertrouwde. We hebben heel  wat
leuke en hi larische momenten beleeft  maar ook wel eens zorgen om een
kapotte wagen die niet startte of vastl iep waardoor die weer op de brug
moest met al le gevolgen van dien.  

De maatschappij  veranderde ook en steeds meer mensen gingen werken
overdag dus toen de kans voorbi j  kwam dat we deze winkel  konden
beginnen hebben we die met beide handen aangenomen en daar
hebben we nog geen dag spi jt  van gehad. Veel  klanten zi jn ons gelukkig
gevolgd en komen nog steeds wekel i jks of soms zelfs dagel i jks om de
boodschappen. 

Hal lo,  Wij  z i jn Arco en Marina Pieper en
hebben sinds september 2018 een groenten
en fruitwinkel  in Nieuwerkerk (tussen de
Jumbo en de Aldi) .

Onze geschiedenis begon toen de ouders van
Arco een groenten en fruitwinkel  begonnen
in Oosterland in 1974. Eerst al leen een
winkel  en daarna ook langs de deur in
Oosterland, Nieuwerkerk,  Ouwerkerk en
Bruinisse met een klein busje wat later
uitgroeide tot een steeds groter wordende
ri jdende winkelwagen van 10 meter op het
laatst.  Het werd een begrip in deze
omgeving.  Veel  mensen vonden dat erg
handig en waren doorgaans ook veel  thuis.  



We wonen zelf  in Oosterland en toen onze kinderen (4 dochters en een
zoon) groter werden kon ik van l ieverlee ook meer gaan werken.
Inmiddels hebben we ook al  3 kleinkinderen dus groeit  alweer het
verlangen soms naar meer vri je t i jd maar er is  nog geen sprake van
definit ieve opvolging dus bi j  gezondheid gaan we nog vrol i jk  verder!
Wel werkt er inmiddels een dochter ful l t ime mee in de zaak en er staat
ook nog een uitbreiding te wachten dit  najaar,  waarmee we ons nog
verder wi l len special iseren om iedereen van nog meer mooie en
gezonde versproducten te voorzien.  Voor de kerst dit  jaar hopen we
daarmee klaar te z i jn en verwelkomen u graag om eens langs te komen,
voor een ki jkje,  een praatje of misschien wel een eerste kennismaking
well icht!  de koff ie staat klaar!  

Hartel i jke groetjes en tot z iens 
in onze mooie winkel ,  
Arco en Marina Pieper

In 2003 ben ik (Marina) mee gaan werken
toen Arco dat gedeelte van het bedri j f  van
zn vader overnam en heb me steeds meer
gespecial iseerd in het bereiden van verse
maalt i jden,  salades,  soepen enzovoorts.



TAFELEN IN DE BUURT 

Je bent
welkom! 

Tafelen in de buurt.
 

Elke eerste dinsdag van de
maand

Van 11.30-14.00 uur
Dorpshuis “De Oosterhof”

Oosterland
 

Vrijwilligers koken een heerlijk
driegangen menu:

Soep of een salade vooraf;
Aardappelen, groenten en

een stukje vlees als
hoofdgerecht

Met als afsluiter een lekker
toetje.

 
Kosten € 5.—per persoon,

exclusief drankjes.

Inschrijven kan via 
Annemarie Le Comte 

06-30263460
 



TERUG UIT GHANA
Beste lezer,

 

Wat een geweldige ervaring. Even was er voor

mij de cultuurshock en ging ik 100 jaar terug in

de tijd. Lemen hutjes, koken op hout of kolen,

kleding wassen met de hand, vloer vegen met

takken van lang gras, regenwater opvangen om

mee te koken, kruiden niet uit een potje maar

alles zelf malen, soms elektriciteit soms even

niet, geen wc maar een gaatje in de vloer en

wassen/douchen dat deed je met een emmer

en een bakje.

Ik had een lemen hut met een bed, terwijl zij

zelf met het hele gezin op matjes slapen. Eten

werd voor mij apart gekookt om zoveel

mogelijk te voorkomen dat ik problemen met

mijn buik kreeg. Ze hadden voor mij een bord

met een vork of lepel, een stoel en een kleine

tafel terwijl ze zelf op de grond eten met hun

handen.

Zodra je buiten was liepen de varkens, kippen,

geiten en schapen voor je voeten. Die kwamen

uit de buurt op zoek naar voedsel.

 

Toch raakte ik eraan gewend en vulde met

gemak mijn emmer om te “douchen”. Waar ik

meer moeite mee had was de hitte, wat heb ik

het warm gehad. Soms moesten ze om mij

lachen, maar snapten dat ik deze temperatuur

niet gewend was.

De mensen moesten ook aan mij wennen, ik

had donker haar en was niet echt wit maar ook

niet zwart, dat vonden ze vreemd. De meeste

vrijwilligers voor mij hadden blijkbaar lichte

haren en een echte witte huidskleur. Ze wilden

allemaal aan mij zitten en door mijn haar

wrijven.



Op school heb ik kennis gemaakt met docenten, ze waren ontzettend
aardig. De spreektaal was Engels en soms hun eigen taal Dagbani. Ik
haalde elke dag kindjes uit de klas met een taal- of reken achterstand om
ze bijles te geven. Dat was nodig, er is een grote achterstand bij de
kinderen uit de lagere klassen. Ik heb vooral gewerkt met kinderen t/m 10
jaar.
 
Van de donaties heb ik in overleg veel kunnen realiseren. Uit Nederland
heb ik parachutedoeken, rekenmateriaal, taalspelletjes, 3 schommels,
frisbees en baby kleertjes meegenomen. In Tamale heb ik een grote
portable speaker gekocht zodat ze samen op het schoolplein kunnen
dansen en zingen.

Er is verf gekocht om de lokalen van binnen te schilderen in de vakantie. Er
is een begin gemaakt om de elektriciteit te vervangen en nieuwe lampen
op te hangen in de klaslokalen. In de vakantie worden ook de scheuren in
de muur en vloeren gerepareerd met cement. Er wordt een whiteboard
afgeleverd, 2 nieuwe stoelen en tafels voor docenten.
Zelf heb ik daar kleurpotloden, opbergboxen en tekenpapier gekocht en
voor alle 239 kinderen een schrift met potlood of pen. Die heb ik zelf
uitgedeeld in alle klassen, de kinderen waren zo blij, want niet iedere
ouder kan dat betalen. De school is afhankelijk van donaties.

Op zondag gingen we allemaal samen naar de kerk, zo bijzonder met veel
zingen en muziek. Er werd gesproken in Engels en Dagbani en iedereen
zag er prachtig uit. Dienst duurde bijna 3 uur.
 
Ik wil iedereen bedanken die een donatie gedaan heeft 
waardoor het mogelijk was dit te realiseren voor de 
kinderen en docenten van de Kids Active school in 
Tamale, Ghana.
 
Met vriendelijke groet, Ilona van der Have



Gouden weken
Het schooljaar is alweer een tijdje aan de gang en zo ook onze ‘‘Gouden

Weken’! In de eerste weken van het schooljaar besteden wij namelijk extra

aandacht aan de groepsvorming. Doormiddel van samenwerkingsopdrachten,

kennismakingspelletjes en het bespreken van de gedeelde

verantwoordelijkheden zorgen we ervoor dat de groepen zich positief vormen

en we zo op een fijne manier het schooljaar kunnen voortzetten. Een mooi

voorbeeld hiervan is de leerlingenraad, welke we dit jaar vormen met 6

kinderen. Deze kinderen zullen meehelpen met het organiseren van

schoolactiviteiten, helpen mee aan het ontwikkelen en uitvoeren van

schoolbrede verbeteringen en wensen én zijn het contactpunt tussen hun

klasgenoten en de leerkrachten. Op deze manier maken we de kinderen

medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen op onze school en krijgen ze

het gevoel écht mee te mogen denken. 

Kinderboekenweek ‘‘Bij mij thuis’‘
Ook dit jaar besteden wij weer extra aandacht aan het leesplezier d.m.v. de

Kinderboekenweek. We openden dit thema met een toneelstukje, een mooie

nieuwe collectie boeken als cadeau voor de school en met een

groepsdoorbroken speurtocht, waarbij personages uit boeken en hun huis

centraal stonden. Verder werken we in de groepen aan mooie kunstwerken

rondom dezelfde personages en huizen die we tijdens de afsluiting zullen

tentoonstellen. Wij zijn nu al super benieuwd hoe het eindresultaat eruit zal

zien! U ook? Volg De Oosterburcht op Facebook en kijk af en toe mee met de

activiteiten op onze school! OBS De Oosterburcht



Op maandag 21 augustus om 8:15 uur stonden de deuren weer open van de ds. J.

Bogermanschool op Oosterland. Wie er binnenloopt krijgt vanzelf zin om in de

schoolbanken te gaan zitten. In alle acht klassen staan alle tafels en stoelen keurig in

een rij en op elk tafeltje liggen nieuwe materialen. Ook ruikt het er heerlijk fris. De

juffen en meesters staan weer vol enthousiasme voor de klas en hebben zin om hun

nieuwe klas te ontmoeten. 

Dit schooljaar beginnen we met 167 leerlingen, voldoende om acht groepen te

vormen. Er zijn dit schooljaar één directeur, 19 juffen, 2 meesters, één

managementassistente en één interieurverzorgster om te zorgen dat alles goed

verloopt in de school. Het bestuur van de school zorgt dat alle zaken rondom beleid,

huisvesting en dergelijke geregeld worden.

Er wordt ook door ouders veel hulp gegeven! Zo staat de activiteitencommissie altijd

gereed om de grote projecten en spelletjes ochtenden te regelen. Wekelijks wordt de

uitleenbibliotheek door ouders geregeld en op de hoofden van de leerlingen wordt

regelmatig gespeurd naar ongewenste gasten. Ook bij excursies kan er gerekend

worden op de ouders. Wat is het fijn dat ouders de school een handje helpen!

De peuters zitten sinds augustus niet meer in het schoolgebouw. Zij maken gebruik

van de units die naast de school zijn geplaatst. Velen van het dorp zullen al gezien

hebben dat deze daar geplaatst zijn. 

Binnenkort zal er aandacht besteed worden aan de Kinderboekenweek. Die wordt

gehouden van 4 tot 14 oktober 2023. Want wat is het heerlijk om lekker in een verhaal

te verdwijnen. Zo is ook het voorlezen in de klas iedere keer een fijn moment. Want

hoe loopt het nou eigenlijk af met Pietje Puk? Zou hij dit keer zijn postbodepet echt

inleveren en brandweerman worden? Dat is de vraag die leeft in groep 3. En hoe zit

het met Pietje Bell? Wordt hij ooit een brave jongen of blijft hij streken uithalen?

Groep  8 weet binnenkort het antwoord op deze vraag. 

Heeft u vragen over de school? Bezoek onze website eens!

www.bogerman-oosterland.nl. 

Maar ook bellen of mailen mag altijd!

 info@bogerman-oosterland.nl

0111-642303

http://www.bogerman-oosterland.nl/
mailto:info@bogerman-oosterland.nl


 Op de dijk loopt de kudde dikbillen haar dagelijkse rondje om de Anwas heen.
Over de weg rijden de boeren op hun tractoren.

De vele wandelaars en fietsers spoeden zich daar tussendoor.
 

Het leven is hier lekker rustig en goed.
Iedereen groet elkaar vriendelijk.

Haast en stress lijken er niet te bestaan.
 

Kakelverse eieren, uien en aardappels koop ik bij mijn vriendelijke buren.
Voor pruimen, appels en peren ga ik een eindje verderop.

Het gevraagde muntgeld stop ik in een open kistje.
 

De zwarte buurpony en witte ganzen krijgen van mij 
oud brood, fruit- en groenteschillen.

Dat kweekt een wel heel bijzondere band.
 

Daar aan de rand van het dorp, tegenover het landgoed van de baron, 
staat mijn heerlijke huis met een weelderige tuin rondom.

De vogels en vlinders hebben er vrij spel.
 

Een verdwaalde kip zoekt een veilige slaapplek voor de nacht,
in mijn bloeiende kersenboom.

Zij gaat nog niet terug naar haar vriendinnen.
 

Ongemerkt vliegen de dagen voorbij.
De fladderende vleermuizen

verschijnen ten tonele als de avond valt.
 

In de verte blaft een waakhond, boven het zachte geruis van delindebomen uit.
Is dat nu de stilte die ik hoor

of is dit het echte platteland?
 

Mijn idylle heb ik hier gevonden, vrij van stadse flauwekul.
Ik kan nu ademhalen vanuit mijn tenen

en alles op mijn gemak doen.
 

Nooit ga ik meer weg uit mijn nieuwe woonplaats,
maar ik geniet van de ontmoetingen met mijn mede-dorpsbewoners.

Het pad naar de toekomst ligt aanlokkelijk voor mij, hier in het mooie Oosterland.
 

Constance Jansen Verplanke-Mulder
( Zij is juriste en schrijfster van kinderboeken ten bate van diverse goede doelen )

 
1 augustus 2023, Oosterland

 

Een Heerlijkheid in Oosterland 



De één zegt: “Het is de eerste schaft van de boeren, van honderden jaren terug.” De
ander zegt: “Het is gewoon traditie.” Weer een ander zegt dat vroeger de mensen niet

goed konden lezen en schrijven en geen klok konden kijken, omdat die er simpelweg niet
waren, laat staan horloges. Jaren later waren er dan wel de zakhorloges, maar alleen bij

de rijke boeren, ambtenaren en buitenlui. Dus moesten de mensen op het klokgelui
afgaan om te weten hoe laat het was.

En waarom luidt hij ‘s avonds om 20.00 uur? Is het om de kinderen naar binnen te
roepen van het buitenspelen? “Als de klok gaat luiden, moet je naar binnen komen,” zei

onze moeder dan. In onze tijd dan, zo’n 60,70 jaar terug.
We hebben het ondertussen ook nog aan de gemeentearchivaris gevraagd.

Hij zei dat het in vroegere jaren voor de landarbeiders op het veld was, zodat ze wisten
wanneer het schafttijd was. Dus we zaten er niet echt ver naast met de redenering die al

eerder in dit stukje voorkomt. 

De redactie 

Er is een vraag bij het Kroaieblaedje binnen gekomen; Waarom  de
klok luidt ‘s morgens om 08.00 uur en ‘savonds om 20.00 uur.

Een paar jaar geleden luidde hij ook wel om 12.00 uur ’s middags,
maar dat is om de één of andere reden gestopt. Niemand weet ook

waarom.

We zijn er mee aan de slag gegaan om erachter te komen waarom
het klokgelui plaatsvindt. We hebben het aan verschillende oudere

bewoners van Oosterland gevraagd en niemand weet het met
zekerheid te vertellen. Maar er komen wel mooie verhalen uit voort. 

Het Oosterlandse Klokgelui 



Beste inwoners van Oosterland.

Ik ben de vrijwillige beheerder van het dierenweitje aan de Hofweg en dat doe ik met
veel plezier. Ik ben er altijd, zeg maar gerust dagelijks, mee bezig om het schoon en
netjes te houden. Maar ja het zijn beesten hé, ze maken er altijd een bende van. 
Ik doe het nu zo'n 14 jaar, maar ik merk dat ik toch ouder word (76 jaar), gelukkig maar.
Toch zou ik het ook fijn vinden als er iemand is (of meerderen) op Oosterland die nou is
zegt: 'Rien, ik wil je wel helpen als je eens een te zwaar karweitje hebt.' De vijver
verversen bijvoorbeeld is best een zwaar ding. 
Het hoeft echt niet iedere week maar 3 of 4 keer per maand zou toch wel heel fijn zijn. 
Zo kunnen we er toch samen wat moois van maken?? Twee of drie weten meer dan één,
denk ik zo.  Er komen best veel mensen met kindertjes en zeker ook ouderen met of
zonder rollator en dan is het toch leuk dat het er netjes uitziet. 

Er ligt ook nogal is te veel eten. Dat gaat stinken en wordt een zooitje, dat moet dan
gewoon opgeruimd worden. 
Dus zodoende is er best wel werk aan en kan ik het niet meer alleen!! Dus mensen, er is
echt een vraag om HULP.
Mijn hoop is gevestigd op een paar medebewoners van Oosterland die zich geroepen
voelen mij een handje te helpen. 

Vriendelijke groet van
Rien Bolle 

Oud Heiligeweg 6
Oosterland

Tel 0111642832

Hulp gezocht!





My Sweet Lifestyle trekt
in bij Ankie's Kadoshop

EEN NIEUWE AANWINST VOOR HET DORP!

Kom gezellig langs!
De winkel is op de volgende dagen

geopend:

maandag 09.00 - 17.00 uur
dinsdag 09.00 - 17.00 uur

woensdag 09.00 - 17.00 uur
donderdag 09.00 - 17.00 uur

"Vorig jaar kwam Janine bij mij in de winkel en raakten we aan de praat. Al pratend kwamen we op
het idee om een gedeelte van de winkel vrij te maken voor de collectie kleding, accessoires en

sieraden van haar bedrijf. Ik had geen idee wat ze allemaal verkocht via haar webwinkel. Met een
stenen winkel heb je meer contact met mensen, dus dat sprak haar ook erg aan. Nu dit idee

geboren was, moesten we ruimte gaan maken! Wij hebben een hoek van de winkel leeggemaakt,
waarna Janine aan het werk ging. Eerst alle muren mooi wit gemaakt en daarna een nieuwe vloer
erin. Het zag er ineens heel anders en al heel wat mooier uit! Wat had Janine hard gewerkt. Het
heeft een hele metamorfose ondergaan! Op 5, 6 en 7 oktober is het hoekje feestelijk geopend.

Wat was het druk en wat hebben we leuke reacties gehad. Het assortiment aan winkels is
uitgebreid in Oosterland. En dat terwijl er in deze tijd juist veel stenen winkels sluiten. Janine is een
spontane meid en samen maken we er een fijne en gezellige tijd van. Hoe het in de toekomst zal

gaan, dat staat nog open. We gaan gewoon lekker met de flow mee!" - Ankie 

"Ik weet het nog zó goed; ergens in oktober 2022 ging ik langs Ankie met de vraag of ze
standhouder wilde zijn op de Oosterlandse Winterfair. Van het ene kwam het ander en ineens zat
ik bij Ankie aan de keukentafel met een kopje thee! Stiekem droomde ik al wel van een winkeltje
op het dorp; mooi dat het dan heel spontaan zo op mijn pad kwam. Ik heb deze kans dan ook met

beide handen aangepakt! Zodra er een hoek vrij kwam kon ik aan de slag. Wat werd het ineens
spannend allemaal! Dat heel veel klanten van mij blij zouden zijn dat ze nu op vaste dagen en

tijden mijn collecties kunnen bekijken en shoppen wist ik al wel, maar dat ik ook zoveel nieuwe
diverse klanten  zou bereiken had ik nooit bedacht, De opening was echt een feestje. Wat heb ik
genoten van iedereen die langs is gekomen en geshopt heeft! Ook werd ik overspoeld met lieve

woorden, kaartjes, cadeautjes en bloemen; onwijs bedankt! Ik vind het heerlijk om nu zelf de
donderdagen in de winkel te staan en de klanten te helpen. Mijn webshop beheer ik vanuit huis, ik
heb diverse verkooppunten binnen een viertal Conceptstores en natuurlijk vind je mij ook nog op
diverse markten. Hoe de toekomst eruit ziet, weet ik niet. Ik doe gewoon wat goed voelt en volg
mijn gevoel. Voor nu vind ik het al heerlijk om met mijn collectie fysiek onderdeel te zijn van ons

mooie dorp. Hopelijk, tot ziens!" - Janine



 Stay in touch :

Heb je ideeën of wil je iets
bijdragen aan dit blaedje?
Wil je ergens op reageren
of heb je een stuk waar
wij aandacht aan kunnen
besteden? Spreek dan
iemand van de redactie
aan of mail naar
kroaieblad@gmail.com

VAN DE REDACTIEVAN DE REDACTIE
OPROEPJE

 Tarieven adverteren 

Ideeën?

kroaieblad@gmail.com

Redactie: Ankie  van der Maas,
Tineke Boomsma, Leny Dooge,
Janine Donselaar-Dorst

Om ervoor te zorgen dat het
Kroaienblaedje huis aan huis bezorgd kan
blijven worden, zijn we op zoek naar
vrijwilligers die een rondje lopen in het
dorp willen combineren met het
bezorgen van dit leuke krantje. Heeft u
interesse? Stuur dan een mailtje naar
kroaieblad@gmail.com of spreek een van
ons aan!

Wilt u het dorp steunen en daarmee uw bedrijf in de
spotlights zetten doormiddel van een advertentie? 
Stuur ons dan een mailtje via kroaieblad@gmail.com
met de gewenste afmeting, aantallen en de
gewenste advertentie. 

Heel A5
Eenmalige advertentie € 50 ,-
Vier op een volgende edities € 160,-
Halve A5
Eenmalige advertentie € 30 ,-
Vier op een volgende edities € 100 ,-

Advertenties voor het volgende blaedje graag vóór 1
december mailen in JPG of PDF bestand.

Ook eenmalige financiële bijdragen zijn welkom.
Zonder sponsoren geen krantje!

NL95 RBRB 8841 4936 15
tnv ALC van der Maas 
e.o/. T Boomsma 

Volg ons nu ook op
Facebook en Instagram!

‘t Kroaieblaedje 

@tkroaieblaedje


