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Wie zĳn wĳ?
v.l.n.r. Lenie Dooge,
Janine Donselaar-

Dorst, Tineke
Boomsma en Ankie

van der Maas. 

VAN DE REDACTIE
H O E  Z I T  H E T  M E T  J U L L I E  L E N T E K R I E B E L S ?

De lente staat weer voor de deur! De zon laat zich weer vaker zien, de eerste
voorjaarsbloemen zijn gespot en de vogeltjes laten ook van zich horen. Mooi om te
zien dat het dorp ontwaakt en er weer meer fietsers genieten van de mooie fietsroutes
die door ons dorp lopen.  

Wist u trouwens dat dit jaar het dorp 670 jaar bestaat? De Oranjevereniging besteedt
daar komende Koningsdag aandacht aan en gaat terug in de tijd met het thema 'De
Middeleeuwen'. Alle bewoners van Oosterland worden opgeroepen om op deze dag
verkleed te komen in middeleeuwse sfeer; hoé leuk zou het zijn als er, net als 20 jaar
geleden tijdens de viering van het 650-jarige bestaan, zoveel mogelijk mensen in de
kledij van vroeger rondlopen? Wat een sfeer en leutigheid zal dat geven! 
Ook op de vrijdag vóór Koningsdag kunt u al in de grote tent op de markt terecht om
het jubileum van het Oranjekoor mee te vieren. Voor meer informatie over de verdere
invulling van het 'Koningsweekend', verwijzen we u door naar de Koningsdag-flyer die
binnenkort op uw deurmat valt en kunt u de Oranjevereniging en het Oranjekoor
volgen op Facebook of Instagram. 

Heeft u de tweede deelkast al zien staan?
In de hoop dat de jeugd van de spullen afblijft en we dus
geen kapotte producten op het dorp terug vinden, is hij
op een wat meer ‘bewaakte’ plek neergezet; bij Ankie’s
Kadoshop. Voel je vrij hier op een voor jou fijn moment
boodschappen uit te halen als je dit kunt gebruiken. Als
je zelf juist iets over hebt voor de kast, kun je het erbij
zetten.  Ook heeft de kast wat zwerfboeken staan die

geruild kunnen worden! 



Hallo, wij zijn Lars, Jeanine en Ineke en samen vormen wij TEAM LEO. Op 6 juni 2024 zullen wij
deelnemen aan de Alpe d´HuZes, een bijzonder sportevenement dat geld inzamelt voor
onderzoek naar kanker en de verbetering van de levenskwaliteit bij kanker. Op die dag zullen
5000 deelnemers de Alpe d´Huez maximaal 6 keer beklimmen, fietsen, hardlopen, wandelen
of met een handbike. Onder het motto OPGEVEN IS GEEN OPTIE!!
Wij zijn deze uitdaging aangegaan omdat we Leo hebben verloren aan de gevolgen van een
hersentumor. Zijn afwezigheid is dagelijks een groot gemis. Er is nog steeds veel geld nodig
voor onderzoek, behandeling, medicijnen voor genezing en het verbeteren van de kwaliteit
van leven. Helaas sterven er nog steeds teveel mensen aan deze verschrikkelijke ziekte. 

Daarom doen we een beroep op u om ons streefbedrag van €7.500,- te behalen. 
Helpt u mee?

Bedankt namens Team Leo
Kijk op opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/teamleo of scan de QR code hierboven.

Koersbal
Ruim 25 jaar geleden is onze club opgericht.

Met enkele enthousiaste personen begonnen ze zich het toen nog vrij onbekende spel eigen te
maken. Enkele van hun zijn zelfs nu nog lid. Helaas zijn de afgelopen jaren ook veel leden ons

ontvallen. Omdat Koersbal onterecht de naam heeft een sport voor bejaarden te zijn, is het
moeilijk nieuwe leden te werven. Daarom deze oproep, kom eens kijken en ontdek wat het is

om die ballen in de goede koers te krijgen en punten te halen.
Wij komen bij elkaar op woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur in het dorpshuis.

Koersbalclub KBVO, Oosterland.



Op 1 april 1994 begon het avontuur voor ons om de winkel 
over te nemen van de familie Stouten. Er moest een 
verbouwing komen, want er kwam ook een postkantoor bij.
Het oude postkantoor was in de Kerkstraat en dat was maar 
een paar uurtjes open. Het nieuwe postkantoor ging vijf 
hele dagen open, dus dat was een hele vooruitgang.
Daar moest ik nog wel 6 weken stage voor lopen bij het oude postkantoor in Zierikzee. 
Ook mijn middenstandsdiploma moest ik nog halen, want ik kwam eigenlijk uit de zorg.

De winkel was best wel druk, dus kwam er al snel personeel bij, Leny Dooge en Carla Kastelijn hebben
toen ook hun steentje bijgedragen. Daarna kwam Sjaan Knop ook nog een paar jaar hier werken.
Ook de kinderen, Jeroen, Michael, Richelle en Mandy hebben vaak op de achtergrond meegeholpen met
van alles en nog wat, tot balansen aan toe.

Na het postkantoor 25 jaar gedaan te hebben, was het voor mij genoeg.
Vroeger was het wel leuk, veel brieven en bijna geen pakjes, het week- en maandabonnement en de
strippenkaart en ook bijzondere postzegels, dat is nu wel anders.
De drukste tijd was in 2002 toen de euro kwam en de mensen massaal hun guldens kwamen inleveren.
Nu heeft de Coop het Postkantoor overgenomen en daar is iedereen bij gebaat.

Het waren drukke en bewogen tijden, maar het was ook heel gezellig.
De verhalen en het vertrouwen van de mensen en vaak ook hun medeleven, want net als bij andere
gezinnen is er ook bij ons veel gebeurd.
Ook Dies heeft altijd zijn steentje bijgedragen. Toen ik erg ziek werd heeft hij de winkel twee jaar
overgenomen. Gelukkig gaat het na veel behandelingen weer goed en kon Dies zijn werk op de trekker
bij familie van der Maas weer gaan doen en heb ik het roer weer overgenomen.
Maar alleen ging dat niet, dus kwam mijn dochter Richelle bij mij in de winkel werken. 
Dat waren mooie tijden, ze kreeg toen ook twee lieve kinderen en wij deelden alles samen.

Nu zijn we aan het afbouwen en draaien we zelf maandag, dinsdag en woensdag de winkel.
Donderdag is Janine er om de winkel te draaien. Zij heeft een hoekje ingericht met haar My Sweet
Lifestyle dameskleding, accessoires, sieraden en cadeautjes. We vinden dat dit een leuk en gezellig
hoekje is geworden en zo is er een leuke afwisseling. 

Ook maken wij al jaren pasfoto’s. Nieuw is dat we nu ook het rijbewijs kunnen verlengen waarbij de foto
direct naar de RDW gestuurd wordt, zodat mensen geen afspraak hoeven te maken bij het
gemeentehuis en het nieuwe rijbewijs daar alleen maar opgehaald hoeft te worden. Een hele
vooruitgang voor veel mensen. En al zijn we aan het minderen, de afwisseling blijft voor nu en in de
toekomst!

Ankie's Kadoshop
Al 30 jaar een begrip op Oosterland!



Dorpsvisie update
In aanloop naar de dorpsvisie hebben we vorig jaar tijdens de bijeenkomst van 29 juni 2023
veel ideeën voor Oosterland opgehaald. Deze ideeën liepen uiteen van het bouwen van meer
woningen tot het plaatsen van een watertappunt. De ideeën hebben we gerubriceerd tot 20
punten. We waren benieuwd aan welke punten het meeste behoefte is. 
In de vorige editie van ‘t Kroaieblad was daarom een los formulier bijgevoegd ten behoeve
van de dorpsvisie. Hierin hebben we u gevraagd om aan te geven welke vijf van de 20 punten
u het belangrijkste vindt voor Oosterland. We hebben bijna 250 ingevulde formulieren
ontvangen. We zijn ontzettend blij met dit grote aantal en we willen iedereen die het
formulier heeft ingevuld hiervoor hartelijk bedanken!
Momenteel zijn we druk bezig met het analyseren van de uitkomsten. De resultaten
willen we graag in een bijeenkomst op donderdagavond 30 mei 2024 aan u
presenteren. We zullen dan ook de vervolgstappen aan u toelichten. Reserveer daarom
alvast deze datum in uw agenda. De tijd volgt later. 

Hartelijke groet,
Werkgroep Dorpsvisie 
(André, Bert, Eline, Hans, Ina, Janita, Marco, Martijn, Richard en Tineke)

Save the date: 30 mei 2024!

We zijn weer een jaar verder en gelukkig hebben er 6 mensen zich aangemeld om
te helpen, daar ben ik heel blij mee! Zo kunnen we er samen weer wat moois van
maken. 
Er is nu een watervoorziening aangelegd, wat heel makkelijk is. Vriendelijk bedankt
Marco Stouten en Dorpsraad Oosterland. En ook de familie Koppert niet te
vergeten. 
Hierdoor hoeven we niet meer zo te zeulen met gieters water!! Dank daarvoor.
Ik heb een sleutelkast opgehangen, zodat de mensen ( helpers )
 die de code weten, altijd in het weitje kunnen als dat nodig is om alles netjes en in
orde te houden. Wel zo makkelijk. We hebben ook samen een QQLQ-
Whatsappgroep aangemaakt zodat we alles samen onder controle kunnen houden.

Bedankt vrijwilligers we gaan er hopelijk samen wat moois van maken!

Vriendelijke groet Rien Bolle

Berichtje vanuit het dierenweitje 

QQLQ



Dit jaar bestaat de Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland 75 jaar. Om dat te vieren worden
heel veel speciale activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten omvatten extra excursies zoals
een vogel “Big Day”, orchideeën excursies, vlinderexcursies, fotowandelingen, tuin bezoeken en
wat al niet meer. Houd de agenda in de Wereldregio in de gaten, zoek de website
https://www.nvsd.nl/ op, of beter nog; word gewoon lid! 

Naast de extra jubileum activiteiten gaan ook de gewone activiteiten gewoon door. Er zijn
verschillende werkgroepen, die allemaal heel actief zijn. Zo houdt de vogelwerkgroep al jaren
een huiszwaluw telling.
Zwaluwen zijn geliefde zomergasten. Velen van ons kijken in het voorjaar reikhalzend uit naar
de eerste zwaluw. Een paar decennia geleden meldde je dat aan de Zierikzeese Nieuwsbode en
dan kwam je in de krant als waarnemer van de eerste zwaluw. Nu meld je dat aan
waarneming.nl (https://waarneming.nl/), maar ja dan kom je niet in de krant. 
We vinden zwaluwen ook leuk omdat ze een bijzonder nut voor ons hebben. Zwaluwen eten
namelijk enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten, die in volle vlucht
worden gevangen. Dat scheelt weer als je ’s avonds lekker in de tuin wilt zitten.
Helaas gaat het slecht met de zwaluwen in Nederland. Vogelbescherming spreekt van een
afname met 75% in de afgelopen 60 jaar. Deze achteruitgang is natuurlijk een schatting en
daarom worden de laatste jaren de zwaluwen daadwerkelijk geteld. Zo ook in Oosterland. Elk
jaar omstreeks begin juli gaat een vrijwilliger van de Natuur en Vogelwacht Schouwen Duiveland
door het dorp om huiszwaluw nesten te tellen. Huiszwaluwen bouwen een nest van klei en
plakken dat voornamelijk tegen de gevels van huizen, waardoor zijn ze relatief gemakkelijk te
tellen zijn. Boerenzwaluwen verkiezen te nestelen binnen gebouwen zoals schuren en stallen en
zijn daardoor lastiger te tellen. De jaarlijkse telling richt zich dan ook alleen op huiszwaluwen. 
Sinds de tellingen begonnen in 2011 kunnen we zien hoe succesvol de vogeltjes zijn van jaar tot
jaar. In 2011 werden er nog 86 nesten geteld in het dorp, maar dat aantal liep gestaag terug tot
slechts 31 nesten in 2017. Daarna lijkt het weer wat beter te gaan en in 2023 werden er weer al
73 nesten geteld plus nog eens 21 in het buitengebied. Eigenaardig genoeg concentreren de
nesten zich in de westelijke helft van het dorp. Waarom weten we niet. 
In ieder geval een beetje een positief geluid voor de natuur in het dorp, en hopelijk gaat het
ingezette herstel de komende jaren door. En als je omstreeks juli iemand op de fiets of
wandelend voorbij ziet komen die zit te gluren naar de nok van je dak, dan weet je nu waar dat
voor is! En wie weet ben je wel een van de tellers!

Vragen? Neem contact op met Jan Meerman (Molenweg 18 in Oosterland) door een
berichtje te sturen naar: j.meerman@nvsd.nl 

De Natuur en Vogelwacht
Schouwen Duiveland is 75 jaar en

telt de huiszwaluwen in 2024.
door Jan Meerman

https://www.nvsd.nl/
https://waarneming.nl/
mailto:j.meerman@nvsd.nl


4 mei herdenking 2024 
“Zij die hun geschiedenis vergeten, zijn gedoemd om deze te herhalen”

Misschien kwam bij u - toen u de vooraankondiging las - de gedachte naar voren: “Is dat nu wel
nodig, het is immers al zo lang geleden”. Het is bekend dat de ramp van 1953 hier in Zeeland
veel meer aandacht heeft gekregen dan het oorlogsgebeuren van 1940-1945. 
Toch is het voor de betrokken families altijd een gebeuren geweest dat als verdrietige periode
meeging in de familie geschiedenis.
Gelukkig waren er vele jaren van vrede op ons continent, wijzelf en velen met mij zijn
opgegroeid in een tijdsperiode waarin oorlog altijd ver weg was!
Dat is na februari 2022 met de inval van Rusland in Oekraïne wel anders geworden, defensie
en het defensief gebeuren staat opeens weer volop in de schijnwerpers. Ook de beelden en
verhalen vanuit de oorlogsgebieden maken steeds weer diepe indruk. En we vragen ons af wat
maken al die soldaten en burgers mee?
Dat kunnen we ons proberen voor te stellen maar de werkelijkheid in de belevingswereld van
angst, onzekerheid en verdriet , is heel anders.
Maar daarom is het goed, nuttig en nodig om daarbij stil te staan!
Wij leven in een vrij land. Dat is een groot goed. Maar als er één les is die we uit de nationale
herdenking en de viering van de vrijheid moeten trekken, dan is dat hoe fragiel die vrijheid is.
We moeten onze vrijheid nooit als iets vanzelfsprekends gaan zien. Talloze mensen over de
hele wereld leven op dit moment zonder vrijheid.
En “Zij die hun geschiedenis vergeten, zijn gedoemd om deze te herhalen’. Dit bekende gezegde,
origineel van filosoof George Santayana, komt veel terug als het gaat over de Tweede
Wereldoorlog – en met goede reden. Daarom zijn wij op 4 mei twee minuten stil: om de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogen sindsdien te herdenken, en om stil
te staan bij hoe waardevol – en fragiel – onze vrijheid is. Dit is belangrijk. We mogen nooit
vergeten hoe gruwelijk oorlog is, en we moeten altijd alles op alles zetten om nieuwe oorlogen
en genocides te voorkomen.
En dat moeten en willen we ook met dit herdenken doorgeven aan onze kinderen en
kleinkinderen!! Daarom willen ook hen op 4 mei bij dit gedenken betrekken. 

Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 18.30 uur is er inloop in de Hervormde Jodocuskerk aan het Torenplein op ons dorp.
Om 19.45 uur begint het gedenken dat zal bestaan uit een muzikale bedrage van Oosterlands
Fanfare, we brengen met woorden en foto’s de slachtoffers in beeld.
Er is koor en samenzang. Naast een meditatief moment zullen ook enkele kinderen middels
gedichten een bijdrage leveren.  

Daarna gaan we naar buiten en zullen we bij de herdenkingsmonumenten middels
kranslegging en de taptoe 2 minuten stil zijn, daarna zullen de kinderen het defilé openen met
het leggen van een bloem. Ook jongeren zijn daarbij van harte welkom.              
Ook eigen meegebrachte bloemen kunnen worden neergelegd bij de monumenten. 
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Susanna Maria Loncquezaal van de
Voorkerk. Als betrokken dorpsgenoten hopen we u en jou met velen te ontmoeten.

“Opdat we niet vergeten, wat zij voor onze vrijheid hebben gedaan!   
                                                                                                                   Leendert van der Werf. 



Adriaan Fondse; de veldwachter van Oosterland

Komt u of uw familie oorspronkelijk uit Oosterland, heeft u er vast wel eens iets over gehoord; het Fondse-kotje. Als
je werd opgepakt, moest je in het 'Fondse-kotje' zoals werd verteld. Het bleek een klein donker hokje onder de
toren te zijn. Je zou dan op een bed met spijkers moeten slapen en je kreeg alleen water en zeep te eten. Dit heeft
uiteindelijk nooit bestaan, maar veel kinderen werden hier vroeger mee bang gemaakt.

Het Fondse-kotje is in de volksmond wel bekend; maar wat hield dat in?

Adriaan Fondse werd geboren in Zonnemaire op 31 oktober 1888 en overleed in
concentratiekamp Bergen-Belsen omreeks 7 maart 1945. Fondse woonde aan de
Kerkstraat 16 in Oosterland. Hij trouwde met Adriana de Bil op 25 juni 1915. Uit dit huwelijk
werden twee kinderen geboren. Adriaan Fondse was militair en vanaf 1915 werkzaam als
gemeente-veldwachter en opperwachtmeester van de Marechaussee in Oosterland.
Fondse is oorlogsslachtoffer.

Arrestatie

Wie was Adriaan Fondse?

Verraden
In 1941 was Fondse gemeente-veldwachter en onbezoldigd Rijkswachter. Hij stond bekend als een accuraat en een
actief politieman, geroemd door zijn uitgebreide wetskennis. Hij bracht met regelmaat personen voor het gerecht,
die het niet nauw namen met de regels. Fondse was daarnaast zeer anti-Duits en stak dat niet onder stoelen of
banken. Het leverde hem vijanden op. Fondse werd verraden door een dorpsgenoot. Op 14 mei 1943 is hij op last
van de Duitse Sicherheitspolizei gearresteerd en vanuit zijn huis in Oosterland getransporteerd naar Vught.
Vandaar uit werd hij in september 1944 overgebracht naar Sachsenhausen en later naar Bergen-Belsen, waar hij na
zware martelingen bezweek.

Adriaan Fondse werd gearresteerd omdat hij in de tram verschillende dorpsgenoten had aangezet tot staken. In
april/mei 1943 vond één van de grootste stakingen plaats die Nederland in oorlogstijd kende. Omdat Duitsland aan
het oostfront grote verliezen leed, moesten Nederlandse mannen naar Duitsland om daar in fabrieken te werken.
Ruim 300.000 mannen werden hiervoor krijgsgevangen genomen. Veel Nederlanders vonden deze maatregel te
ver gaan en legden het werk neer. Een van die dorpsgenoten in de tram was herbergier Adriaan Steenpoorte. Hij
werd na de oorlog beschuldigd Fondse te hebben verraden. Steenpoorte zou uit wraak hebben gehandeld omdat
veldwachter Fondse hem bekeurd zou hebben wegens overtreding van de sluitingstijden van zijn café. Deze
horecaman nam het soms niet zo nauw met de sluitingstijd van 23.00 uur. Bij de arrestatie van veldwachter Fondse
was ook de opper-luitenant van de politie Zierikzee, J. Schaap, nauw betrokken. Zowel hij als Steenpoorte werden
na de oorlog, in 1948 veroordeeld.

Kamp Vught
Adriaan Fondse kwam op 15 mei 1943 terecht in Konzentrationslager Herzogenbusch, zoals Kamp Vught officieel
heette. Zijn registratiekaart in kamp Vught was voorzien van een rode hoofdletter A. Dit verwijst naar de april/mei
stakingen. Met de rode A duidden de Duitsers een (Sonder)Aktion aan waarmee grote groepen Nederlanders die
verdacht werden van deelname aan of betrokkenheid met de staking, werden opgepakt. De bouw van Kamp Vught
was in 1942 gestart. Toen de eerste gevangenen er in januari 1943 aankwamen, was het kamp nog niet klaar. De
gevangenen moesten het zelf af bouwen. Er werd om het kamp door de gevangenen een gracht gegraven en om
de 100 meter een wachttoren gebouwd. In het kamp zaten Joden, politieke gevangenen, zigeuners, verzetstrijders,
Jehova's getuigen, homoseksuelen, zwervers, criminelen en zwarthandelaren. De miserabele omstandigheden
kostten in de eerste maanden al enige honderden mensen het leven. In totaal werden ongeveer 32.000 mensen
tussen januari 1943 en september 1944 korte of langere tijd opgesloten in het kamp.  Tijdens zijn verblijf in kamp
Vught is Adriaan Fondse ziek geweest. Hij werd opgenomen in het kampziekenhuis (Krankenbau) van 5 juli 1943 tot
26 juli 1943. Hij leed aan Herpes zoster (gordelroos): een huiduitslag, veroorzaakt door een virusinfectie. 



Op 'Dolle Dinsdag' (5 september 1944) werd Kamp Vught in allerijl ontruimd. Duizenden gevangenen werden in
grote haast door de bezetter in veewagons gejaagd en per trein naar Duitsland afgevoerd. Adriaan Fondse kwam in
concentratiekamp Sachsenhausen terecht. Op 20 april 1945, het Rode Leger naderde het kamp, werden 33.000
gevangenen, waaronder vrouwen en kinderen, door de SS richting noordwesten gedreven, te voet in groepen van
vijfhonderd. De gevangenen moesten zich dood marcheren, zo hadden de kampcommandanten besloten. Velen
stierven tijdens deze dodenmars. Een ander deel van de kampbevolking bleef in het kamp en stierf door honger en
uitputting. Anderen werden op transport gezet naar andere kampen, zo ook Adriaan Fondse.

Evacuatie kampgevangenen

Bergen-Belsen was een krijgsgevangenen- en concentratiekamp waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan
70.000 mensen zijn omgekomen. Het kamp was één van de grotere concentratiekampen binnen Duitsland. Bij de
bevrijding van Bergen-Belsen door de Britten op 15 april 1945 troffen zij massagraven en duizenden onbegraven
lichamen aan, naast ongeveer 60.000 overlevenden, waarvan er nog ongeveer 14.000 bezweken in de loop van de
daaropvolgende weken, onder meer aan de gevolgen van ondervoeding en uitdroging. Ook Adriaan Fondse liet in
maart 1945 in dit concentratiekamp het leven. Rond dezelfde tijd overleed daar ook Anne Frank. 

Bergen-Belsen

Voor altĳd in herinnering
Het standbeeld van Adriaan Fondse herrinert aan deze rechtlijnige, gezagsgetrouwe inwoner van Oosterland, die
helaas maar 56 jaar mocht worden. Het beeld is gemaakt in opdracht van Stichting Renesse, die het aan de
gemeenschap van Schouwen-Duiveland heeft geschonken. Het in brons gegoten kunstwerk is een creatie van
beeldende kunstenares Veronie Rens uit Renesse.
De Stichting Renesse heeft de verbondenheid van Adriaan Fondse gestalte gegeven door het beeld van de
gemeenteveldwachter en opperwachtmeester te plaatsen op een centrale plek in Oosterland (op het grasveldje bij
de Jodocuskerk op het Torenplein). De verbondenheid van Adriaan Fondse met het dorp wordt zo voor de eigen
inwoners en de bezoekers dagelijks zichtbare realiteit. 

Wist u dat.. er door
Stichting Renesse op

21 Oktober 2016 een beeld
van Adriaan Fondse

geschonken is? Je kunt
hem bezichtigen op het

Torenplein.

Wij hebben via onze lezers de vraag gekregen of er belangstelling is voor
een Klaverjas-clubje en brei-clubje in Oosterland. Heeft u interesse? Dan
kunt u dit in de winkel van Ankie's Kadoshop laten weten. Bij voldoende
animo kan er gekeken worden wanneer en waar dit georganiseerd kan

worden.

!! OPROEPJE !!







Nieuwe fase voor Fysiotherapie Oosterland

Na heel wat jaren praktijkeigenaar te zijn geweest, heeft Leanne Faasse eind december 2023 het
stokje overgedragen aan collega Corine van Gulik. Corine is sinds januari 2023 werkzaam in de
praktijk als fysiotherapeut en oedeemtherapeut. Samen met Nathalie Schoenmakers runt ze nu de
praktijk. 
Leanne blijft als fysio,- en manueeltherapeut nog wel verbonden aan de praktijk. De patiënten zullen
niet veel merken van de overname, het zorgaanbod blijft zoals de patiënten het van ons gewend zijn.
Wel is er een nieuw logo ontworpen, wat ook aan de buitenzijde van het pand goed zichtbaar is.
 
Fysiotherapie Oosterland staat voor persoonlijke, kwalitatief hoogwaardige zorg en de patiënt kan in
de meeste gevallen al binnen enkele dagen terecht. We streven ernaar dat de praktijk laagdrempelig
blijft en vinden het belangrijk dat de patiënt zich gehoord voelt.

We houden onze kennis up to date door het volgen van cursussen en opleidingen. 
Zo is Nathalie vorig jaar geslaagd voor haar Master Manuele therapie en telt de praktijk nu twee
manueel therapeuten!

Naast Manuele therapie bieden we de volgende specialisaties aan: oedeemtherapie, geriatrische
fysiotherapie, dry needling, oncologische revalidatie en is de praktijk aangesloten bij Chronisch
Zorgnet.

Oedeemtherapie is bedoeld voor patiënten die door een bepaalde (oncologische)
aandoening/behandeling oedeem(vocht) hebben ontwikkeld maar ook voor alle andere vormen van
(lip)oedeem.

Vanaf februari is Antoinette Menheere het team komenversterken en zij is, naast oedeemtherapeut,
ook geriatrisch fysiotherapeut. Een geriatrisch fysiotherapeut richt zich op (kwestbare) ouderen die
te maken hebben met een combinatie van aandoeningen.

In de praktijk kunnen patiënten ook terecht voor het laten aanmeten van therapeutische elastische
kousen. 
 
Samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners(multidisciplinair)
 vinden we erg belangrijk om zodoende maatwerk te kunnen leveren 
voor de patiënt. Op dit moment is er ook een diëtiste gevestigd in de 
praktijk. 

De praktijk beschikt over de mogelijkheid om zelfstandig te sporten 
middels een fitnessabonnement en in de toekomst willen we ons gaan 
richten op groepstraining onder begeleiding. 

Patiënten kunnen ons elke werkdag telefonisch bereiken op 
0111- 6442275 of een email sturen naar info@fysio-oosterland.nl voor 
het maken van een  afspraak.

Tot ziens in onze praktijk!

mailto:info@fysio-oosterland.nl


De meeste mensen kennen de bibliotheek nog wel van vroeger. In de vorige eeuw kon niet
iedereen het zich veroorloven om boeken te kopen, dus ging je ze lenen bij de bibliotheek.
Waar een strenge bibliothecaris/-esse je tot stilte maande wanneer je te luid praatte…

Nu zijn de bibliotheken heel anders! Natuurlijk kun je er nog steeds boeken en tijdschriften
lenen, maar het aanbod is veel groter. Luisterboeken en e-books kun je ook lenen. De
tegenwoordige bibliotheken bieden veel meer diensten aan dan vroeger, veel meer dan dat
ik hier heb kunnen beschrijven. Kijk maar eens op de website van de Oosterschelde
bibliotheken https://www.bibliotheekoosterschelde.nl/klantenservice.html, daar staan ook
de openingstijden van de verschillende vestigingen. Is dat een beetje te ingewikkeld, ga dan
eens naar de bibliobus en vraag de medewerkers om meer uitleg.

Want er zijn zelfs rijdende bibliotheekbussen die in de dorpen komen! In Oosterland komt er
iedere week een bibliotheekbus waar je boeken kunt lenen of een online gereserveerd boek
kunt afhalen.

De bussen staan op de woensdagmorgen op de volgende plaatsen:
• Oosterland OBS De Oosterburcht woensdag (even weken) 10.30 – 11.45 uur ColumBus. Let
op: met uitzondering van de schoolvakanties.
• Oosterland Hofweg/ seniorenwoningen woensdag (oneven weken) 10.15 – 11.15 uur
Biblioservicebus

De ColumBus bus is meer gericht op de jeugd, maar hebben ook een collectie boeken voor
volwassenen. Wist je dat kinderen tot 18 jaar GRATIS lid kunnen worden van de bieb? Voor
het aanvragen van de leeskaart moet je als ouder (je hoeft zelf geen lid te zijn) wel even mee,
maar het abonnement voor de jeugd is echt gratis! En in de bus zijn ook boekjes te leen voor
de allerkleinsten, zelfs voor baby’s!

De Biblioservicebus heeft meer boeken voor volwassenen aan 
boord, maar ook jeugdboeken. Dus wat houd je tegen om eens je 
licht op te steken wat de bibliotheek je allemaal kan bieden???
 
 

https://www.bibliotheekoosterschelde.nl/klantenservice.html


Na onze start als volledig nieuwe Dorpsraad zijn we druk aan de slag gegaan. We hadden o.a.
nodig: nieuwe Kamer van Koophandel inschrijvingen, UBO-registratie, toegang tot de
bankrekening en toegang tot diverse informatie van de gemeente.

Er staan veel herzieningen op stapel waarbij wij betrokken zijn en afspraken over hebben zoals
strategische visie Schouwen Duiveland ‘Tij van de Toekomst’, woonzorgvisie (voorheen woonvisie
2019), herziening kernprofiel Oosterland (dit stuk dient een handvat te zijn voor toekomstige
woningbouwontwikkelingen en gaat o.a. over bevolkingsopbouw en woningvoorraad) en het
nieuwe openbaar vervoer plan van de provincie. 

Achter de schermen gebeurt er dus genoeg met hopelijk in de toekomst zichtbare resultaten
voor u als inwoner van Oosterland. 

Wat al wel zichtbaar is, is het watervat voor de dierenwei dat door ons geplaatst en door Rien
Bolle netjes gecamoufleerd is. Een kleine actie, maar met het fijne resultaat dat het verzorgen
van de dieren makkelijker wordt en we er allemaal van kunnen blijven genieten. 

Op 1 februari werd de watersnoodramp herdacht met een bijeenkomst in de Oosterhof en
aansluitend de kranslegging op de Algemene Begraafplaats. We willen hierbij nogmaals Leendert
van der Werf bedanken voor zijn inzet en de aanwezigen voor hun komst.

We hopen in de toekomst in gesprek te gaan met o.a. ondernemers en verenigingen om
verbinding te zoeken en waar mogelijk elkaar te kunnen versterken. 

Een hartelijke groet van Ankie, Arie, Bert, Ina, Janita, Marco, Richard en Tineke.
Kijk op Instagram of Facebook om ons te volgen.  
Voor vragen en/of opmerkingen: algemeen@dorpsraadoosterland.nl

Berichtje vanuit de Dorpsraad



Oosterlandse Woordzoeker
door Mirjam

Zeeuwse gezegden, weet jij wat er staat?
Hier zijn zomaar een paar Zeeuwse woorden en gezegdes. 
Weten jullie wat de betekenis ervan is ?
Zo niet; vraag het aan je buren of familie of gewoon aan iemand op straat of in
de winkel.  Zo leer je ook mekaar gelijk een beetje kennen hier op het dorp !

Juunpupe.......                               Ai kose eit moi op je kotje lâh......
Toutere.......                                   Flieweke.......
Harretje.........                                Tuusouwen.......
Snokke.......                                    Ongderlesten......
Un oen mee tieken.......              Kiek zis blienke ........



Sinds een aantal jaren werkt de Oosterburcht met de zogenaamde groeikrachten. Dit zijn 8
‘krachten’ die kinderen kunnen inzetten op -en buiten school. We willen ze hiermee bepaalde
vaardigheden meegeven en oefenen die ze in hun latere leven goed kunnen gebruiken. 

De verschillende thema’s die voorbij komen, zijn: 
* plannen & organiseren
* doelgericht gedrag
* concentreren
* genieten van het leren
* samenwerken
* je fantasie gebruiken
* omgaan met gevoelens
* doorzetten.

Per schooljaar worden er 4 groeikrachten behandeld, zodat er genoeg ruimte is om te oefenen. Dit
doen wij o.a. d.m.v. spelletjes (iedere groeikracht bestaat uit een spelletjesmiddag), filmpjes,
klassengesprekken en andere oefeningen. 

Iedere groeikracht bestaat uit 5 groeilevels die de vaardigheid meer detail geeft (de woorden ‘als’
en ‘dan’ zijn ook erg belangrijk hierin). Deze groeilevels lopen als een rode draad door de
verschillende groepen en worden per groep moeilijker (want we mogen telkens wat meer van de
kinderen verwachten). 

Voorbeeld van een groeilevel bij de groeikracht samenwerken (van groep 1 t/m 8):
Groep 1-2:
* Als ik samenwerk, luister ik en laat ik de ander uitpraten
Groep 3-4
* Als ik samenwerk, luister ik naar de ideeën van een ander en laat ik de ander uitpraten
Groep 5-6:
* Als ik samenwerk, luister ik naar de ideeën van een ander en kan ik mijn mening daarover geven
Groep 7-8:
* Als ik samenwerk, luister en vraag ik naar de mening van een ander en kan ik daar gepast op
reageren

Iedere groeikracht wordt telkens afgesloten door een bepaalde groep. Dit doen ze op het podium
in het gezamenlijke lokaal van onze school. Alle andere groepen zijn er natuurlijk bij om deze
afsluiting mee te doen. Denk maar aan een toneelstukje of een uitleg over wat de kinderen gedaan
hebben m.b.t. de desbetreffende groeikracht. Ook beoordelen de kinderen zichzelf in hun
portfolio.

Wij nemen jullie graag mee in onze groeikrachten!

OBS De Oosterburcht 



8 februari… Dé dag van de voorleeswedstrijd op de Ds. J. Bogermanschool!
Wat komt daar nou allemaal bij kijken?

Vanaf 15 januari was iedereen al druk met de voorbereidingen. Alle kinderen vanaf groep 3 mochten
een boek uitkiezen dat zij goed kunnen lezen. Er werden voorrondes gedaan, daarbij werd door de
juf en ook de kinderen goed geluisterd. Wie mag er door naar de volgende ronde? Na de tweede
ronde zijn er twee kinderen over die naar de finale in de gemeenschapsruimte van onze school
mogen.  
Dat is niet niks! Op het podium, je stem die hard door de school klinkt door de microfoon, de jury
met allemaal juffen en andere kinderen aan een lange witte tafel, en álle kinderen, juffen en
meesters die naar je komen luisteren..! Best spannend! 
De jury heeft tijdens het voorlezen goed op alle dingen gelet die heel belangrijk zijn bij het voorlezen.
Maar er kan uiteindelijk van elke groep maar één winnaar zijn. Met een hoofdprijs en een 2e prijs
hebben alle kinderen hun welverdiende prijs gekregen voor hun mooie voorlezen op het podium! 

Een interview met een boekenwurm uit groep 6:
Houd jij van lezen, en wat vind je er leuk aan? 
Ja! Ik vind het leuk om te doen en als ik ben begonnen dan wil ik eigenlijk nog verder lezen, maar dat
mag niet altijd. Soms neem ik dan stiekem mijn boek mee naar boven. 
Wat vind je ervan als de juf of meester voorleest?
Heel leuk, de juf kan soms heel spannend voorlezen, dan gaat ze bijvoorbeeld opeens heel zacht
lezen. 
Wat is jouw lievelingsboek?
De indiaan met de brief van M.A. Mijnders van Woerden. Het gaat over een Indiaan, Wai-wai stam.
Elka wordt opgehaald door zijn broer en moet naar een andere stam. Daar krijgt hij banden om zijn
polsen en enkels met rode mieren erin, ze denken dat hij daardoor heel sterk wordt. Als je het
verhaal verder wilt weten, moet je het boek maar eens lezen! 
Welk boek had je gekozen voor de voorronde?
Mijn lievelingsboek natuurlijk. Ik moest eerst lang zoeken voordat ik een boek had gevonden, mijn
moeder had al veel boekjes uitgezocht, maar die vond ik allemaal niet zo leuk. 
Wat vond je van de voorronde in de klas? 
Ik vond het leuk, maar ook wel spannend. Omdat je voor een hele volle klas staat. 
Was het moeilijk om alle dingen, waar de jury op let, goed te doen? 
Was best moeilijk, je moest op alles letten. Je moest de klas inkijken en ondertussen nog bijhouden
waar je was gebleven. Ik had thuis geoefend om mijn stem te gebruiken, maar in de klas lukte dat
niet meer.



Duivelands mannenkoor
Al sinds vele jaren is er in Oosterland een Duivelands mannenkoor gevestigd. 
Dat is voor dit dorp toch wel uniek. Het koor is opgericht op 19 Mei 1981 en 
bestaat dus al 43 jaar. In 2018 bestond het uit 71 leden maar door corona is 
net als overal het ledenaantal gedaald. Op dit moment bestaat het koor uit 
55 leden en zit de groei er weer in.

Wie denkt dat het koor alleen uit oudere mannen bestaat heeft het mis want ook een flink
aantal jonge mannen zingt in het koor mee! De mannen komen van heel Schouwen-
Duiveland, van Goeree-Overflakkee, Tholen en zelfs uit de Hoeksche Waard. Zo komt onze
dirigent Bram Bout komt uit Tholen (hij staat alweer 9 jaar voor het koor!) en komt onze
organist Rob den Hertog uit Ouddorp.

Het is opgericht onder toezicht van de Gereformeerde gemeente van Oosterland, maar de
leden komen van vele kerkgenootschappen. We kunnen gerust zeggen dat het mannenkoor
een verbindende factor is tussen leeftijden, plaatsen en kerkgenootschappen en dat maakt
het zo mooi dat dit kan in het dorp.

We zingen bewerkingen van psalmen en geestelijke liederen en geven drie tot vier keer per
jaar een concert, waaronder de uitvoering met Kerst. Deze is meestal met een ander
eilandelijk koor. Ook onze Oranje uitvoering op Koningsdag in de Nieuwe Kerk te Zierikzee is
toch wel één van de hoogtepunten. Het is een traditie geworden wat al meer dan 30 jaar
standhoudt.

Ook zullen we dit jaar een kleine bijdrage leveren aan de 4 Mei herdenking op het dorp en
tweemaal per jaar zingen we in het zorgcentrum In ’t Opper te Bruinisse, de reacties van de 
bewoners zijn altijd hartverwarmend. Verder gaan we als gastkoor regelmatig elders zingen
waaronder vorig jaar in de Grote Kerk in Dordrecht.

Eens in de twee weken repeteren we op de donderdagavond waarbij gezelligheid een groot
goed is; het oefenen wordt doorbroken door een lach en een grap wat de sfeer gemoedelijk
houdt. Veel nieuwe leden geven aan dat deze sfeer en de verbondenheid is wat hun
aantrekt.

We kunnen gerust zeggen dat Oosterland trots mag zijn dat het zo’n mannenkoor op het
dorp heeft.

Kom gerust een keer meezingen! 

Kijk voor meer informatie op: 
www.duivelandsmannenkoor.nl 





 Stay in touch :

Heb je ideeën of wil je iets
bijdragen aan dit blaedje?
Heb je een punt voor in de
jaaragenda? Wil je ergens
op reageren of heb je een
stuk waar wij aandacht
aan kunnen besteden?
Spreek dan iemand van de
redactie aan of mail naar
kroaieblad@gmail.com

VAN DE REDACTIEVAN DE REDACTIE
Tarieven adverteren

Het hondenpoep
probleem..

STOPT HET OOIT???
Spreek elkaar er op
aan en help het op
te ruimen! Samen

houden we ons dorp
schoon!

Ideeën?

kroaieblad@gmail.com

Redactie: Ankie  van der Maas,
Tineke Boomsma, Leny Dooge,
Janine Donselaar-Dorst

NL95 RBRB 8841 4936 15
tnv ALC van der Maas 
e.o/. T Boomsma 

Wilt u het dorp steunen en daarmee uw bedrijf in
de spotlights zetten doormiddel van een
advertentie? Stuur ons dan een mailtje via
kroaieblad@gmail.com met de gewenste
afmeting, aantallen en de gewenste
advertentie.
Heel A5 (staand)
Eenmalige advertentie  €50,-
Vier opeen volgende edities €160,-
Halve A5 (liggend)
Eenmalige advertentie €30,-
Vier opeen volgende edities €100,-

Advertenties voor het volgende blaedje
graag vóór 1 juni mailen in JPG of PDF
bestand.

Ook eenmalige financiële bijdragen zijn
welkom. Zonder sponsoren geen
krantje!

't Kroaieblaedje

@tkroaieblaedje

Volg ons nu ook 
op Facebook en 
Instagram!


